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Dit is de 
Messias!

Hij is 
het van wie 
de profeten 
gesproken 

hebben.

Wat zal Hij 
gaan doen?

Zie het Lam van 
God die de zonden 
van de hele wereld 

weg zal nemen.



Ik moet steeds minder 
worden, totdat ik niets ben 

en Hij moet steeds meer worden, 
totdat Hij alles is. Hij is de Messias, 
de Redder van de wereld. Volg Hem.

Volg Jezus.Maar ik 
kan u niet 
verlaten 
meester.



Meester, we willen U 
graag volgen en Uw leerlingen 

zijn. Waar verblijft U?

Kom maar 
kijken.



Filippus, 
volg Mij.

Ja, Meester, we 
hebben op U gewacht. 

Maar eerst moet ik gaan 
om Nathanaël te vinden. 

 Hij 
heeft ook de 

wetten van God 
gehoorzaamd en 
gewacht op de 

Messias.



Waar is 
Nathanaël?

Hij is in de 
boomgaard. Is er 

iets mis?

Nee 
hoor, alles is 

helemaal in orde.

Johannes 1:35-39, 43-45, 3:30-31



Nathanaël, 
waar ben je?

Ik ben 
hier, mijn 
broeder.

Nathanaël, we hebben 
Hem gevonden over wie 
Mozes en de profeten 

geschreven hebben - Jezus 
van Nazareth, de Zoon van 

Maria.



De Messias? Je hebt Hem 
gesproken? Uit Nazareth? Er is nog 

nooit iets goeds uit Nazareth gekomen. 
Hoe kan de Messias uit zo’n nietszeggend 
plaatsje komen? Hij had in Bethlehem in 

Juda geboren moeten worden.

Kom dan zelf 
kijken. Johannes 

getuigt van Hem, en 
Andreas is bij Hem.



Dit is 
nou een Israeliet 

waarin geen bedrog 
te vinden is.

Filippus, 
heb jij hem 

iets over Mij 
verteld?

Nee, 
niets.



U kent mij niet. Hoe 
kunt u dan zeggen dat er 
in mij geen bedrog is?

Voordat Filippus je riep, toen je nog 
onder de vijgenboom zat, toen zag 

Ik jou daar al zitten.

Hoe heeft U mij 
daar ooit kunnen zien 
zitten? Niemand wist 

waar ik was.



U bent de Zoon van 
God. U bent de Koning 

van Israel.

Ben je 
hiervan onder de indruk? Je zult 

nog grotere wonderen zien dan dit. 
Je zal de hemel zien opengaan en de 

engelen van God op Mij zien neerdalen 
en weer opstijgen. Kom, we hebben 

veel te doen. Johannes 1:45-51



Andreas ging ook op 
zoek. Hij wilde zijn broer 
over Jezus te vertellen.

Wanneer? Waar? 
Wat voor iemand is hij? 

En zijn er al mensen die 
hem volgen?

Simon, we 
hebben de Messias 
gevonden over wie 

Johannes sprak. 

Kom maar 
kijken.



Jij bent Simon, 
de zoon van Jona, maar 
je zal Petrus genoemd 

worden.

Ik zal mijn boot 
bij mijn familie 

achterlaten en u 
volgen.



Al snel had Jezus 12 mannen uitgekozen die 
Hem volgden en zijn onderwijs hoorden. Zij 

zouden discipelen genoemd worden. Ze gingen 
van stad naar stad om het goede nieuws van 

het Koninkrijk van God te verkondigen.



Jezus en zijn discipelen gingen de 
tempel binnen om te bidden, maar 
de tempel was vol met verkopers.

De priesters 
zijn corrupt. Ze maken 

winst op alles wat 
verkocht wordt in de 

tempel.

Waarom moet 
ik geld wisselen 

voordat ik het aan de 
tempel kan geven? Het 

ziet ernaar uit dat jullie 
behoorlijk wat winst 

maken.

We hebben 
toestemming van 

de priesters.

Johannes 1:40-42, 2:12-14; Markus 3:16



Wat doet hij nou?

We hebben goede winst 
gemaakt vandaag. Dit is veel 
beter dan gewoon maar te 

werken voor je geld.



Een zweep! Hij 
maakt een zweep!



Het huis van Mijn 
Vader moet een 

gebedshuis zijn, maar 
jullie maken het tot 
een rovershol. Weg 

er mee! Nu!

Het huis van Zijn 
Vader! Wie denkt hij wel 
dat Hij is? De Messias?



Maak het huis 
van Mijn vader niet 

tot een markt. Jullie 
zijn een stelletje 

dieven!

!"#$%!"#$%
Johannes 2:15-16



Jullie zijn 
een generatie 
van adders. 

Jullie hongeren 
weduwen uit.

Aaah!Meent 
Hij het hier 
voor het 
zeggen te 
hebben?
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Voor de show 
prevelen jullie 
lange gebeden. 

Jullie hebben 
je naasten niet lief; 

jullie hebben het géld 
van je naasten lief.
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Mattheus 6:5-7, 12:34; 
Johannes 2:!5-16; 1 

Timotheüs 6:10



De volgende keer dat 
jullie naar het huis van 

Mijn Vader komen, laat het 
dan zijn om jullie zonden 

te belijden.



Herinneren 
jullie je nog dat 

Schriftgedeelte waar 
David spreekt over de 

Messias?

Ja, “De ijver 
voor Uw huis 

heeft mij verteerd 
want God’s 

vijanden hebben 
het woord van 
God vergeten.”

Weet je, de 
schriftgeleerden leren het volk 
dat wanneer de Messias komt, dat 
Hij dan plotseling in Zijn tempel 

zal verschijnen.



Waarschijnlijk ben jij 
die Jezus van Nazareth over 

Wie Johannes spreekt. Je hebt 
vandaag een hoop problemen 
veroorzaakt. Wat voor teken 

kan je ons laten zien?

Het bewijs dat 
Ik de Messias ben, zal 

gezien worden wanneer 
deze tempel wordt 

vernietigd en Ik hem in 
drie dagen zal doen 

herrijzen.



Jezus sprak over de tempel van Zijn 
lichaam. Hij legde dit echter niet uit, 

want het was niet zijn bedoeling 
om het hen te laten begrijpen.

Het duurde 
46 jaar om deze 

tempel te bouwen, en 
jij denkt werkelijk dat 
je hem in drie dagen kan 
doen herrijzen? Dat is 

absurd! 

Als je hier nog een 
keer komt, zullen we 

je arresteren.Psalm 69:9, 119:139; Johannes 2:17-22



Jezus en zijn discipelen vertrokken uit Jeruzalem en gingen 
terug naar het noorden. Naar Nazareth, Jezus’ woonplaats.

O Jezus, je 
bent weer thuis! Breng 
al je vrienden hier, dan 
zullen wij een goede 

maaltijd voor hen 
klaarmaken.

Moeder, we 
zullen hier maar 

kort zijn - alleen 
voor de sabbat. 



Op de sabbat ging Jezus 
naar de synagoge, de 

plaats om God te 
aanbidden, zoals Hij dat 
gewend was om te doen.*

We zijn zo blij dat iemand 
uit ons midden weer is teruggekeerd, 
en nu samen met zijn vrienden. We 
hebben vreemde dingen over hen 

gehoord. We zouden hier straks wel 
meer over willen horen.

Maar voor nu 
Jezus, zou je ons 
een plezier willen 
doen en een stuk 

uit de Schrift 
voor willen 

lezen?

Lukas 4:16-21 * De sabbat is een wekelijkse godsdienstige dag van rust op 
de zevende dag van de week. De viering ervan is één van de Tien Geboden, die 

door God aan de joden zijn gegeven. (Genesis 2:2-3; Exodus 20:10)



Jezus opende het boek 
van de profeet Jesaja en 
las daaruit een profetie 
over de Messias voor.

“De Geest van de Heere is op Mij, 
want Hij heeft Mij gezalfd om aan 

armen het Evangelie te verkondigen en 
aan blinden het gezichtsvermogen terug 
te geven, om verslagenen weg te zenden 
in vrijheid en te prediken dat de tijd voor 

God gekomen is om verlossing tot zijn 
volk te brengen.”



Vandaag is 
deze profetie 
in vervulling 

gegaan.
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Je 
bent maar de 
zoon van een 
timmerman!

Rustig maar. We 
vertrekken al.

Stenig hem! 
Hij beweert de 
Messias te zijn!



Jezus en zijn discipelen kwamen 
aan in Kapernaüm, een stad aan 
het meer van Galilea waaraan 

enkele van zijn discipelen woonden. 
Opnieuw gingen ze de synagoge in.



De Heilige! 
Laat ons met 

rust!

En de profeet zei dat de Messias een 
licht zou zijn voor de heidenen en dat ze 
hun vertrouwen op Hem zouden stellen. 
Gelukkig is de mens die oprecht van hart 

is, want hij zal God zien. God stuurt 
niemand weg die tot hem komt, ongeacht 

of hij nou een jood of een heiden is.



Ik weet wie 
u bent! U bent 
de Heilige van 

God.

Hij is 
bezeten door 
boze geesten. 
Stuur hem hier 

weg.



Bent u soms 
gekomen om ons te 

vernietigen vóór onze 
tijd? Laat ons met 

rust. Wat hebben wij 
met u te maken?

Wie heeft 
hem hier naar binnen 
gelaten? Kijk uit! Hij 

is gevaarlijk!



Demonen, ik beveel 
jullie om uit deze man te 
gaan en hem niet meer te 

kwellen.

Lukas 4:28-35



!"""""####$

Weg!



Wat heb 
je met hem 

gedaan?

Is hij 
dood?



Opeens ging de man op zijn benen staan.

De demonen zijn 
weg. Je bent vrij. Ga, 
en zondig niet meer.

Jezus heeft 
complete autoriteit over 

de demonen De man is weer 
normaal.

Prijs God!



Petrus, je 
vrouw zegt dat 
je snel thuis 

moet komen. Haar 
moeder ligt met 

hoge koorts.

We komen.



O Petrus, mijn 
man, ik ben zo bang. 
De koorts wordt 

alleen maar erger.

Niet bang zijn. 
De Meester is 

hier.



Sta op, 
geliefde vrouw, 
uw ziekte is weg.



Ze stond op van haar bed en 
diende Jezus en Zijn discipelen.

Ze 
staat op! Ze is 

genezen!

Markus 1:25-30; 
Lukas 4:35-38



Verhalen over 
genezingen 

verspreidden 
zich, en velen 
brachten hun 

zieken tot Jezus.

Meester, mijn vader 
is al van kinds af aan 

verlamd. Een boomstam viel 
op hem en hierdoor brak zijn 
rug. Als u kan, helpt u hem 

dan alstublieft. Sta op en 
wandel.



Glorie 
aan God!



Meester, 
mijn dochter 

is blindgeboren. 
Kunt u haar 

helpen?

Ik kan lopen! 
Het is een wonder!

Markus 1:30-34; Lukas 4:38-40



Zoals het in de 
Schrift staat: “Blinden zullen hun 

gezichtsvermogen weer krijgen.” Je 
dochter kan nu weer zien.



Papa, ben
jij dat?



O papa, ik wist 
nooit hoe u eruit zag, 

maar u bent nog mooier 
dan ik had gedacht.



Jezus en zijn discipelen 
vertrokken naar Jeruzalem 

voor de feestdagen, en 
Jezus onderwees de 
mensen in de tempel.

Als iemand je 
vervloekt, vervloek 

hen dan niet, maar wens 
en bid hun Gods zegen toe. 
Behandel anderen zoals 
je zelf behandeld zou 

willen worden.
Als mensen je 

iets aan doen, vergeef het 
hen dan. Je zal gezegend zijn 
als je een oprecht hart hebt, 
want dan zal je God zien. Als 

je de vrede zoekt, zal je 
gezegend zijn. 



Jullie hebben 
het lang geleden 

horen zeggen: heb je 
vrienden lief en haat 
je vijanden. Maar ik 
zeg jullie nu: heb je 
vijanden lief en geef 

hen het goede.

Maar wat hoe zit 
het dan met het ‘oog om 

oog, tand om tand’?



Als iemand 
je op de ene wang 

slaat, keer hem dan ook 
de andere wang toe. Wees 
niet agressief. Als je ziet 

dat je naaste een jas nodig 
heeft en jij hebt er twee, 
geef dan één aan hem. Als 

hij hongerig is, geef hem te 
eten. Je hemelse Vader 

zal het zien en je 
ervoor zegenen.



Jullie 
hebben horen 
zeggen dat je niet

moet moorden. Maar ik 
zeg jullie dat zelfs als 
er alleen boosheid in je 
hart is naar je broeder, 

zonder dat daar een 
reden voor is, je gevaar 
loopt om onder Gods 

oordeel te 
vallen.

Mattheüs 5:8, 21-22, 38-44, 6:12; Markus 1:34



Je hebt 
gehoord dat een 

man geen overspel 
moet plegen. Maar ik zeg 
jullie dat je in je hart al 
overspel hebt gepleegd 

wanneer je met begeerte 
kijkt naar een andere 

vrouw.



De religieuze 
leiders zien er 

dan misschien aan de 
buitenkant wel netjes 
uit, maar vanbinnen zijn 

ze vol van kwaad. 

Ze zijn als witgekalkte 
grafstenen. Die zien er ook aan de 

buitenkant netjes uit, maar vanbinnen 
zitten ze vol botten van doden. Als 
je niet rechtvaardiger bent dan zij, 
zal je nooit Mijn Koninkrijk kunnen 

binnengaan.



Er is een brede 
weg die leidt naar 

het verderf en 
velen reizen op die 

weg.

Ik ben de weg naar 
de hemel. Als je door Mij 
binnengaat, zal je eeuwig 

leven hebben. Als je probeert 
om er via een andere weg te 

komen, zal je in zonden 
sterven.



Waarom 
geneest u 

op de sabbat? 
Mozes gebood 
ons om niet op 

de sabbat te 
werken.

Mijn Vader 
heeft Mij naar de 

wereld gestuurd om 
Zijn werk te doen. Ik 
doe alleen die dingen 
die Hij Mij zegt om te 

doen.

Je verheft 
jezelf tot iemand 

die aan God gelijk is. 
Dat is godslastering; 

daar staat de 
doodstraf op!



Het is de wil 
van de Hemelse Vader 
dat alle mensen de 

Zoon zullen eren en 
aanbidden, net zoals 
ze de Vader eren en 

aanbidden.

Er zal een dag komen 
wanneer zij die in het graf liggen 
Mijn stem zullen horen en zullen 

opstaan uit de dood - velen tot het 
eeuwig leven en anderen tot eeuwige 

verdoemenis.



Dit is echt de 
Messias. Eerst al die 

wonderen en nu zegt Hij, 
zonder bang te zijn voor 
de gevolgen, dat Hij de 

Zoon van God is.
Hij is anders 

dan de religieuze 
leiders. Hij spreekt 
met autoriteit. Ik 

ben bang dat ze Hem 
zullen doden.

Ik 
ga dit allemaal 
aan mijn vrouw 

vertellen.
Mattheüs 5:27-28, 7:13-14, 28-29, 23:27-28; 

Johannes 5:18-19, 23, 29-30, 14:6



Meester, 
er is hier een Farizeeër die 
u graag wilt spreken. Hij is 
een overste van de Joden, 

een belangrijk man.

Waarom 
komt hij ’s nachts? 
Schaamt hij zich om 
gezien te worden 

met Jezus?

Ik zal in 
privé met hem 
gaan praten.

* Een lid van een oude joodse religieuze partij die gekenmerkt werd door 
strenge gehoorzaamheid aan de wetten van Mozes.



Meester, wij, leiders 
van de joden weten dat U een 
leraar bent die van God komt, 
want geen enkel mens kan de 

wonderen doen die U doet 
tenzij God met hem is.

Tenzij je opnieuw 
geboren bent zal je nooit 

het Koninkrijk van God 
zien.



Wat zegt u nu? Moet ik 
weer teruggaan in de buik van 

mijn moeder om er vervolgens 
opnieuw uit te komen?

Nee, vlees baart 
vlees, maar de Geest 

baart geest. Nicodemus, 
luister naar wat Ik je 
zal vertellen. Je moet 

opnieuw geboren 
worden.

Hoe vindt die 
nieuwe geboorte 

dan plaats?



De geestelijke geboorte waar 
Ik over spreek is net zo ongrijpbaar 
als de wind, en toch ervaren we dat 

de wind er is. Deze geboorte moet je 
van boven ontvangen voordat je het 

Koninkrijk van God in kunt gaan.

Zoals 
Mozes de slang 
in de woestijn 

verhoogde, zo moet 
ook Ik verhoogd 

worden.

Numeri 21:5-9; Johannes 3:1-14



Destijds stierven 
de mensen door de 

slangenbeten omdat ze 
tegen God gezondigd 
hadden. Maar als ze 

naar de koperen slang 
opkeken, werden 
ze onmiddellijk 

genezen.



Ja, en nu nog 
sterven alle mensen aan 

een ‘slangenbeet’. Maar deze 
keer zal Ik voor het oog van 

alle mensen verhoogd worden. 
Iedereen die in de wildernis 

gebeten was, werd bevrijd door 
naar de koperen slang op te 

kijken. Iedereen die door 
de zonde gebeten is, zal 
bevrijding vinden door 

geloof in Mij.



Want God heeft de wereld zo lief, dat 
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

zodat wie in Hem gelooft niet verloren gaat 
maar eeuwig leven heeft. Wie in Mij gelooft, 
heeft het eeuwig leven, maar wie níet in Mij 

gelooft, is al veroordeeld.
Johannes 3:14-18



Dus U zegt dat de nieuwe 
geboorte de enige 

remedie is tegen zonde? En U zegt 
ook dat U aan een paal zult hangen 
om de mensen te kunnen redden 

van hun zonde?

 
Wanneer zal 
dit allemaal 

plaatsvinden?

Nadat Ik voor 
het oog van alle 
mensen verhoogd 

zal zijn.



De Samaritanen 
woonden tussen 

Jeruzalem en Galilea. 
De joden probeerden 

koste wat kost 
het contact met 

de Samaritanen te 
voorkomen. Daarom 
maakten ze liever 

een omweg dan door 
de steden van de 

Samaritanen te moeten 
reizen. Ze geloofden 
dat de Samaritanen 
geestelijk onrein 
waren. Op een dag 
verraste Jezus 
zijn discipelen 
door te zeggen:

Kom, 
ik moet door 

Samaria reizen.

Heer, dat zijn onreine, 
onwetende mensen! Ze zijn 

arm en immoreel.
Het is 

de wil van de 
Vader dat Ik door 

Samaria ga.



Rond het middaguur 
kwamen ze aan bij een 

put buiten een stad.

Blijft u 
hier alléén 

zitten?

Gaan 
jullie de stad 

maar in om vlees 
te kopen. Ik zal hier 
bij de put op jullie 

wachten.

Ja, ik 
moet het werk 
van mijn Vader 

doen.



Jezus was moe, dorstig en 
hongerig. Plotseling, alhoewel 

het niet de gebruikelijke 
tijd van de dag was, kwam er 
een Samaritaanse vrouw bij 
de put om water te halen.

Johannes 4:1-8



Zou je Mij uit 
jouw kruik wat te 
drinken willen 

geven?

Ha, waarom 
zou u, een joodse man, 

aan mij, een Samaritaanse 
vrouw om drinken vragen? 
Ik dacht dat de joden niets 
met ons te maken wilden 

hebben.

Als je zou weten 
wie Ik ben, dan zou je mij om 

drinken vragen. En Ik zou je dan 
het levende water geven.



U biedt mij water aan? De put 
is diep en u heeft niets om water te 

putten. Waar zou u dat levende water 
dan vandaan willen halen?

Als je van dít 
water drinkt, dan 

zal je opnieuw dorstig 
worden. Het water dat Ik 
je aanbied, zal voor je 
ziel als een bron van 

levend water zijn.
Geef mij dan 

te drinken van dit 
levende water zodat 
ik nooit meer dorst 

zal hebben.



Ga en 
roep je man en dan 
zal ik jullie over dit 

water vertellen.

Ik heb 
geen man.

Je hebt vijf mannen 
gehad, en de man met 

wie je nu samenwoont, 
is je man niet.



U bent een 
profeet, want hoe 
zou u anders mijn 

zonden weten?

Jullie joden aanbidden 
in Jeruzalem en onze vaderen 
aanbidden op deze berg. Welke 

plaats is de juiste plek om 
te aanbidden?



God is Geest. Hij wordt 
niet aanbeden in tempels 

gemaakt door de handen van 
mensen. God zoekt mensen die 

Hem in Geest en waarheid willen 
aanbidden.

Wij weten dat de 
Messias zal komen en dat 
Hij dan de waarheid aan 

ons zal openbaren.



Je praat nu 
met de Messias.



Jezus bleef twee 
dagen in Samaria en 
leerde de mensen 
het Woord van God.

Ik moet mijn 
vrienden gaan 

zoeken en het ze 
vertellen!

Johannes 4:7-29, 40



Op een dag stonden Jezus 
en zijn discipelen boven 
een heuvel die uitkeek 

over het meer van Galilea.

 Een paar duizend 
mensen kwamen uit 
de steden om Zijn 

onderwijs te horen.

Als je geld aan de 
armen geeft, doe dat dan 
niet op een openbare plek 
waar anderen je kunnen 

zien. Wanneer je godsdienstige 
dingen doet zodat anderen je 

kunnen ophemelen en bewonderen, 
dan zal je geen beloning ontvangen 
van God in de hemel. Daarom, laat je 

rechterhand niet weten wat je 
linkerhand doet.



Wanneer je bidt, 
doe dan niet als de 

huichelaars. Zij bidden 
op openbare plekken 

zodat ze maar door de 
mensen gezien zullen 

worden. 

En wanneer je bidt, herhaal jezelf 
dan niet steeds zoals jullie religieuze 

leiders dat doen. Want zij staan op openbare 
plekken en maken een show van hun 

aanbidding.



Spendeer niet al je tijd 
en energie om rijk te willen 

worden. Rijke mensen hebben meer 
zorgen dan wie dan ook. En ze 

houden zoveel van hun rijkdommen 
dat het moeilijk voor ze zal zijn 

om in de hemel te komen.

Verzamel u geen 
schatten op deze aarde, 

maar verzamel u schatten in 
de hemel. Het is onmogelijk 
om twee heren te dienen, 
God en geld. Je zal de ene 
gaan haten en de andere 

liefhebben.



Meester, het 
is al laat op de dag. De 

mensen zijn al de hele dag 
bij ons geweest. Ze hebben 
vast honger, en het is ver 
wandelen naar een stad 
waar ze voedsel kunnen 

kopen.

U moet ze nu 
wegsturen zodat 
ze eten kunnen 

kopen.



Meester, u mag 
mijn lunch hebben. Mijn 

moeder heeft vijf broden 
en twee kleine visjes 

voor mij bereid.



Zorg dat 
iedereen gaat 

zitten, dan zullen 
wij hen te eten 

geven.

Waarmee?

Mattheüs 14:15, 6:1-7, 6:19-21



Laten we 
eens kijken. Het ziet 
ernaar uit dat we een 
broodmaaltijd met vis 

zullen hebben.

Maar 
Meester, dat is 

zelfs niet genoeg 
om de maag van 
slechts één man 
te vullen, laat 

staan een menigte 
van 5.000 man.

Leen 12 grote 
manden en maak je 
klaar om eten uit te 

kunnen delen.



Gezegend bent 
u, O Heer onze 
God, de Koning 
van het heelal 
die brood uit 
de aarde doet 
voortkomen.



Wat doet Hij 
nou? Waarom breekt 
Hij die vijf broden en 
twee vissen en doet 

ze in die manden?



Moet je kijken!
 Waar komt al dat eten 

ooit vandaan?

Mattheüs 14:19-21; Lukas 9:16-17



Geprezen 
zij God!

Hij geeft 
ons brood uit 
de hemel,… net 

als Mozes.

Moeder, 
u gelooft dit 

nooit!



De mensen namen brood 
en vis uit de manden.



Meester, iedereen 
heeft gegeten en de 
manden zijn nog niet 

leeg.

Raap op wat er 
is overgebleven en neem 

daarna samen een boot en ga 
daarmee naar de andere kant van 
het meer. Ik zie jullie daar weer. 

Nu moet ik de berg opgaan 
om te bidden.



Jezus ging in z’n eentje de berg op. Zijn 
discipelen gingen allemaal in een boot en 

vertrokken naar de andere kant van het meer.

Jezus ging regelmatig alleen 
de woestijn in om te bidden.

Mattheüs 14:20-23



Toen de discipelen zich 
midden op het meer bevonden, 
stak er plotseling een hevige 

storm op. Ze waren bang 
dat ze zouden verdrinken.

Ik 
heb nog nooit 

zo’n heftige storm 
meegemaakt als 

deze.
We zullen 

dit niet lang 
meer kunnen 
volhouden.



Kijk eens! Er 
loopt daar iemand op 

het water!

We gaan 
zinken!



Het is 
een geest!

Het is een man die 
op het water loopt!

Het is 
echt een 
geest!



Petrus, 
niet bang zijn; 

Ik ben het.Heer, als U het 
bent, laat mij dan over 
het water naar U toe 

lopen, net als U?

Kom maar 
Petrus.

Mattheüs 14:24-29



Petrus, 
nee!

Ik kom 
Heer.



Petrus liep echt op het 
water naar Jezus toe.



Toen Petrus de grote 
golven zag en Jezus uit het 
oog verloor, werd hij bang.



Angst nam zijn 
geloof weg, en hij 
begon te zinken.

Heer, 
red mij!

Mattheüs 14:29-30



Petrus, je 
begon aan Mij 
te twijfelen.



Jezus bracht 
Petrus weer 
naar de boot.

Petrus, je liep 
op het water!



Jezus berispte de 
storm en opeens 

ging de storm liggen.

Wees stil, 
ga liggen.

Mattheüs 14:31-33



Ga weg van 
mij, o Heer, want 
ik ben een zondig 

mens.

U bent echt de 
Zoon van God.

Mijn Heer 
en mijn God.

De Christus 
van Israel.



Tijdens deze feestdagen 
is het hier ontzettend druk. Er 
zijn mensen van over het hele 

land; sommigen komen zelfs uit 
Rome en Egypte.

Laten we naar 
de vijver gaan.

Later…



He has been 
here for as long as 

I can remember.



Zou je graag 
genezen willen 

worden?

Er is geen 
mens die mij 
kan helpen.



Sta op, neem je 
bed op en wandel.

U moet wel 
Jezus zijn. Ik heb 

over uw wonderen 
gehoord.

Johannes 5:1-8



Wat een 
wrede grap. 
De arme man 
is al 38 jaar 

verlamd.

Dit is onze heilige 
sabbat. Hij heeft het 

recht niet om de vrede te 
komen verstoren.



Ik heb gehoord dat er een 
beweging is die Hem uit de weg wil 

ruimen. Hij krijgt veel te veel 
aandacht.

Ja, Hij heeft de 
mensen ervan weten 
te overtuigen dat Hij 
wonderen kan doen.

Wie denkt Hij 
wel niet dat Hij 
is, de Messias?



Zijn benen! 
Ze groeien!



Hij 
staat op!

Dit is niet 
mogelijk!



Geprezen zij 
God! Na al deze 

jaren!

Jezus is de 
Messias!



Waarom 
genees jij op de 

sabbat?

Mozes gaf 
ons opdracht 

om op de sabbat 
te rusten.

Het is toegestaan om op de 
sabbat je os uit een put te trekken. Zou het 
dan een wetsovertreding kunnen zijn als Ik 

een man genees op de sabbat?

Mijn Vader werkt op 
de sabbat, en Ik doe alleen 
maar wat Ik Hem zie doen.

Lukas 14:5-6; Johannes 5:9-17



Hij zegt dat God zijn 
Vader is. Hij verheft 
zichzelf tot God’s 

gelijke.
Pak Hem! Hij 

moet gestenigd 
worden.

Dood 
Hem!



Zouden jullie een 
mens doden omdat hij op 

de sabbat geneest?

Hij spreekt 
onze wetten 

tegen.

Hij heeft 
niets tegen 
de wet in 
gezegd.

Luister toch 
naar wat Hij te 
zeggen heeft.



Luister naar Mij. 
Jullie zijn verbaasd omdat 

Ik dit wonder heb gedaan. Maar 
jullie zullen vele wonderen 

zien die groter zijn dan deze. Als 
Mijn Vader de doden kan laten 

opstaan, dan heeft Hij Mij diezelfde 
autoriteit gegeven. De Vader heeft 

Mij alle autoriteit over deze 
wereld gegeven.

Als je Mij 
niet eert, dan eer je 

God niet. Hij die Mij gelooft, 
gelooft in Hem die Mij gezonden 

heeft en zal het eeuwige 
leven hebben.

Hoe kunt U 
het eeuwige leven 

geven?



Er zal een dag 
komen dat de doden 

Mijn stem zullen horen 
en uit hun graven zullen 
opstaan. Zij die het goede 

gedaan hebben zullen 
opstaan tot het eeuwige 
leven, maar zij die het 
kwade hebben gedaan 
zullen in het eeuwige 
vuur gegooid worden.

Dat is 
godslastering; 

geen mens kan de 
doden doen opstaan. 

Alleen God kan 
eeuwig leven 

geven.

Johannes 5:18-29



Jullie geloven 
Mij niet, maar 

zowel Johannes als 
de Schriften hebben 
Mijn komst voorzegd. 

Onderzoek de Schriften, 
want vele profetieën 

spreken over Mij.

Denk niet dat Ik je voor de troon 
van God zal aanklagen. De wetten 

van Mozes, waar jullie je niet 
aan hebben gehouden, zullen 

tegen jullie getuigen.

Dit is de man die ze 
willen doden. Hij doet 
gedurfde uitspraken en 

toch doen ze niets? Weten 
de leiders misschien dat dit 
inderdaad de Christus is, de 

Messias van Israel?

De 
schriftgeleerden 
leren ons dat we 
niet zullen weten 
waar de Messias 

vandaan zal komen. 
Toch weten we dat 
deze man de zoon 

van een timmerman 
uit Galilea is.



Jullie menen Mij 
te kennen en te weten 

waar Ik vandaan kom. Maar 
Ik ben niet uit Mijzelf naar 

deze aarde gekomen. De Vader 
heeft Mij gestuurd. Maar 
jullie kennen Mijn Vader 
niet. Ik ken Hem wel en Hij 

heeft Mij naar jullie 
gestuurd.

Hoe kan het dat 
Hij mij hoorde?



Hij weet 
alle dingen.

Dit is de Messias 
waarvan voorzegd is 
dat Hij zou komen!

Zou je verwachten dat de 
Messias nog meer wonderen 
zou doen dan dat deze man 

heeft gedaan?



Ga onmiddellijk 
en arresteer deze 

godslasteraar!

De mensen beginnen 
hun geloof op Hem te 

stellen. Hij moet de mond 
gesnoerd worden.

Het 
ziet er deze 

keer niet 
goed voor 

Hem uit.

Johannes 5:30-39, 45, 6:42-43, 7:25-32, 40-41



Gezegend zijn 
zij die dorsten naar 
gerechtigheid, want 

zijn zullen verzadigd 
worden.

Gezegend zij de 
vredestichters, want 

zij zullen Gods kinderen 
genoemd worden. Heb je 
vijanden lief en zegen 

hen.

Als iemand dorst heeft, 
laat hem tot Mij komen en 

drinken. De Heilige Geest zal 
in hem zijn als een bron van 

water die leidt tot eeuwig 
leven.

Hij praat 
niet als een 
crimineel.

Ze zeggen dat 
Hij het antwoord 

is op 4000 jaar van 
profetie.



Waarom hebben jullie Hem niet naar 
ons gebracht? Hij stond recht 

voor jullie. Waarom hebben
jullie Hem niet opgepakt?

Geen mens heeft 
ooit gesproken 
zoals deze man.

Hij spreekt 
over liefde en 

vergeving.

Ha, heeft Hij jullie ook al 
misleid? Is er ook maar iemand 

van de geleerde leiders of van de 
Farizeeërs die in Hem is gaan geloven? 

Deze Jezus moet sterven. 



Nicodemus, de man die ’s 
nachts bij Jezus langs kwam, 

stond op om te spreken. Verklaart onze 
wet iemand schuldig 

voordat we gehoord hebben 
wat Hij te zeggen heeft?

Nicodemus, ben jij ook één van 
zijn volgelingen uit Galilea? Onderzoek de 
Schriften; de Messias komt niet uit Galilea. 
Hij moet uit Bethlehem in Judea komen, en 

Hij moet de zoon van David zijn. Mattheüs 5:6, 9; 
Johannes 4:14, 7:45-52



Met Zijn leugens 
misleid Hij het 
gewone volk.

En Hij doet 
alsof Hij overal een 
antwoord op heeft.

Waarom sturen we niet een van 
de meest briljante wetgeleerden 
naar Hem toe om Hem te vangen op 

Zijn eigen woorden?



Ik weet precies welke 
wetgeleerde we moeten 
doen. Hij is briljant en 

meedogenloos.



De wetgeleerde 
komt om Jezus 
uit te dagen.

Wat 
zegt de wet?

Meester, 
wat moet ik 

doen om het 
eeuwige leven 

te beërven?

Die zegt dat we 
de Heer onze God 

lief moeten hebben met 
heel ons hart, heel onze 
ziel en al ons verstand, 
en dat we onze naaste 

lief moeten hebben 
als onszelf.



Daar heb je je 
antwoord. Liefde is de 

vervulling van de wet. Als je 
je naaste liefhebt als jezelf, 
dan zal God Zijn welbehagen 

in je hebben.

Ik zal je 
een verhaal 
vertellen.

Ja, maar welke 
naaste? U bedoelt 

toch zeker niet iedereen 
- zoals die heidense 

Romeinen?



Er was eens een 
man die reisde van 

Jeruzalem naar Jericho. 
Onderweg werd hij door 
dieven overvallen, van al 

zijn eigendommen berooft 
en op sterven na dood 

achtergelaten. 

Toen een 
priester de man 

voorbijging, liep hij 
met een grote bocht 

om hem heen zonder te 
stoppen om hem te 

helpen.

Lukas 10:25-31



Zo kwam er ook een Leviet 
langs lopen - een man uitgekozen 

om in de tempel te dienen. Ook hij liep 
voorbij. Hij stopte even om naar de 

verwonde man te kijken, maar niet om 
hem te helpen.

Wat heeft het voor zin 
om te zeggen dat je liefhebt 
als je die liefde vervolgens 

niet laat zien in daden? Als je 
je naaste niet liefhebt, heb 

je God niet lief.



Toen kwam een Samaritaan 
langs diezelfde weg lopen - een man 

veracht door de joden en door hen als 
onrein beschouwd. Toen hij de verwonde 
man naakt op de weg zag liggen, stond 

hij er geen moment bij stil dat de 
man een jood was.

De Samaritaan had 
medelijden met de man 
en stopte om hem te 

helpen.



De Samaritaan maakte zijn 
wonden schoon en verbond hen. Hij 

liet zijn liefde met daden zien.



Toen legde de 
Samaritaan de verwonde 
man op zijn eigen ezel 
en bracht hem naar een 

herberg zodat hij daar zou 
kunnen herstellen.

Voorzichtig, ik heb 
je vast hoor. Je ligt 
zo in een lekker bed.



Ik zal je twee weken 
vooruitbetalen voor een 

kamer en eten. Als het nog 
meer kost om hem te verzorgen, 
dan zal ik je dat betalen zodra 

ik op de terugweg hier weer 
langs kom.

Lukas 10:32-35



Je vroeg mij wie je naaste was. Vertel 
jij mij eens, welke van deze drie was een 

naaste voor deze verwonde man?

Hij die 
genade toonde 

natuurlijk.

Geweldig!



Dan kan 
jij gaan doen zoals 

de Samaritaan dat deed. 
Je kan je naaste 

liefhebben.



De dwaas! 
Stuur hem weg van 
hier, voordat Jezus 
hem ook bekeert. Wat is dit voor 

een raar onderwijs? 
Het is helemaal niet 

praktisch. Sommige mensen 
beantwoorden liefde 

helemaal niet.



Jullie hebben horen zeggen dat je je 
vrienden moet liefhebben, maar je vijanden 

moet haten. Maar Ik zeg jullie om je vijanden 
lief te hebben, en hen die je vervloeken te 
zegenen, om goed te doen aan hen die jou 
haten, en te bidden voor hen die je vijandig 

behandelen en je vervolgen.
Mattheüs 5:43-44; 

Lukas 10:36-37
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