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Jesaja was een profeet ten tijde 
dat de koningen Uzzia, Jotham, 

Achaz en Hizkia regeerden (rond 
760-700 v. Chr.). God sprak 
door middel van Jesaja: “Ik 

heb kinderen grootgebracht en 
opgevoed, maar zij zijn van Mij 

afvallig geworden. Een dom rund 
kent zijn eigenaar en een ezel 
de krib van zijn meester, maar 

Israel heeft geen begrip. Jullie 
zijn een zondige natie, een volk 

gevuld met ongerechtigheid, 
kinderen van boosdoeners…”

 Na Elisa, riep God nog vele andere 
profeten, zoals Jesaja, Jeremia en Amos, 
die allemaal het volk opriepen om zich af 
te keren van hun zonde en afgoderij. God 
sprak door middel van deze profeten. Hij 
zorgde ervoor dat vele profetieën over 

gebeurtenissen die in de toekomst zullen 
plaatsvinden, werden opgeschreven.



“Doet uw boze daden uit Mijn ogen 
weg, doet recht aan de wees, 

verdedigt de rechtszaak van de 
weduwe. Dan zal Ik u genezen. Maar 
als u zich niet tot Mij bekeert, dan 

zult u door het zwaard worden 
verteerd. Uw land zal uitgestorven 
zijn, uw steden verbrand door het 

vuur. En ze zullen al uw zonen 
naar Babel brengen, en hen tot 

hovelingen maken om in het paleis 
van de koning van Babel te dienen.”



Jeremia was een profeet in de tijd van 
de koningen Josia, Jojakim en Zedekia 

regeerden (rond 630-590 v. Chr.). Hij zei: 
“Zo zegt de HEERE: Zie, Ik houd u de weg naar 
het leven en de weg naar de dood voor. Wie 

in deze stad blijft, zal sterven door het 
zwaard, door de honger of door de pest. 
Maar wie vertrekt en overloopt naar de 

Chaldeeën, die u belegeren, die zal in leven 
blijven en zijn leven zal hem ten buit zijn. 

Want Ik heb Mijn aangezicht tegen deze 
stad gericht ten kwade en niet ten goede, 

spreekt de HEERE. Zij zal overgegeven 

worden in de hand van de koning van Babel, 
en hij zal haar met vuur verbranden.”

IJesaja 1:2-4, 7, 16, 20, 39:7; Jeremia 21:8-10



De HEER sprak door 
de mond van Jeremia 
en zei: “Ik zal tegen 
u strijden met een 

uitgestrekte hand en 
met een sterke arm, 
ja met toorn, met 
grimmigheid en met 

grote verbolgenheid. 
Ik zal de inwoners 

van deze stad 
treffen, zowel mens 
als dier: door een 
grote pestziekte 

zullen zij sterven.



Jeremia 20:4-6, 21:5-10, 12

Daarna zal Ik hen die 
overgebleven zijn van de 

pest, het zwaard en de 
honger, in de hand geven 

van Nebukadrezar, de koning 
van Babel, in de hand van hun 
vijanden en in de hand van 
hen die hen naar het leven 

staan. Hij zal hen slaan met 
de scherpte van het zwaard: 
Hij zal hen niet sparen, geen 
medelijden hebben, en zich 
over hen niet ontfermen. 
Vanwege uw slechte daden 

zal Mijn grimmigheid 
oplaaien als een vuur en 

branden zo dat niemand hem 
blussen kan. Ze zullen u als 
slaven meenemen naar Babel 
en u met het zwaard slaan. 
Velen van u die naar Babel 
gaan, zullen daar sterven 

en begraven worden.”



Amos was een profeet in 
de tijd van de koningen 

Uzzia en Jerobeam II (765-
750 v. Chr.). God sprak door 

middel van Amos: “Jullie 
vrouwen zijn als koeien die 
een overvloed aan drank 
van hun mannen eisen. Ze 
zullen niet langer hun 

mannen overheersen, maar 
weggeleid worden met haken 
in hun vlees om slavinnen 

in Babel te worden.”



“Jullie liggen op duur meubilair 
en eten verfijnd voedsel 

vol van vet. Jullie luisteren 
naar muziek terwijl jullie 

grote hoeveelheden wijn naar 
binnen werken. Jullie hebben 
de rechtvaardigen overheerst 
en neder geworpen, de armen 

vertrapt, steekpenningen 
aangenomen, en de armen hun 
recht onthouden. Jullie zullen 

wijngaarden planten, maar jullie 
vijand zal de wijn drinken. Jullie 
leger zal vernietigd worden en 
jullie zullen weggeleid worden 

als slaven naar een vreemd land.”



God zegt: “Ik zal de 
altaren van Bethel samen 
met jullie winterhuizen 

en zomerhuizen, 
vernietigen. Jullie 

verdrukken de armen, 
nemen steekpenningen 
aan, verbrijzelen hen 
in nood. Ik heb ervoor 
gezorgd dat er geen 

regen meer viel op jullie 
land, Ik heb hongersnood 
en ziekte gestuurd, maar 
desondanks willen jullie 

je niet bekeren. Jullie 
planten wijngaarden 

om meer wijn te maken, 
maar jullie zullen daar 

niet van drinken.”
Moeder, ik heb 

honger.Amos 4-6



Hosea was een profeet in de tijd van de koningen 
Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia regeerden (rond 785-725 
v. Chr.). Hij profeteerde: “Israel zal vallen door het 
zwaard, haar kinderen zullen worden verpletterd en 
haar zwangere vrouwen zullen worden opengereten.”

“De dag zal komen dat God hun overtredingen zal vergeven, 
en Israel vrijwillig zal liefhebben. Israel zal opnieuw 

bloeien als een lelie. Ze zal prachtig zijn als een olijfboom 
en haar geur zal zijn als die van een ceder van de Libanon.”

753 v. Chr.
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“In de jaren die na Babel komen, zullen jullie verspreid worden 
onder de volken. Ze zullen jullie vervolgen, jullie eigendommen 

afpakken, en jullie zullen geen rustplaats kunnen vinden.”
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Ze nemen alles 
mee. Waarom laten ze 

ons niet met rust?

Moeder, waar 
kunnen we nou 

wonen?

Dit zal vast 
goed verkopen. 

Jammer dat de Joden 
weg moeten. Voor 
het zakendoen was 
het goed dat ze er 

waren.

Jesaja 10:21; 35; 51:11; Jeremia 30:11; Ezechiël 17:21; Joël 3:2; Hosea 13:16, 14:1-6

Hier staat 
dat alle Joden 

binnen drie dagen het 
land uit moeten zijn!



Omdat het volk Israel het woord van God afgewezen 
had, zou het over alle volken van de wereld verspreid 
worden. Nooit zou het meer rust vinden totdat God 

het terug zou brengen naar het land van zijn vaderen.

Volgens dit document, 
moeten jullie Joden allemaal het land 

verlaten en mogen jullie niets van jullie 
eigendommen meenemen.

Ik heb 
altijd al een koe 

gewild.



“Het gehele land Israel zal in een woestenij veranderen. En jullie 
zullen de koning van Babel zeventig jaar dienen. Maar na die zeventig 

jaar zal ik Babel straffen voor zijn zonden en een overblijfsel 
van jullie terugbrengen naar dit land om het te herbouwen.”

“Jeruzalem zal verlaten 
worden zoals een veld 

dat omgeploegd zal zijn.”



Deze profetie werd vervuld. De 
vijand kwam inderdaad Jeruzalem 

‘omploegen’. Maar in de laatste dagen 
zal de tempel herbouwd worden, en 

mensen zullen daar naartoe stromen.

De profeet Micha, die 
leefde van 750-686 
v. Chr., profeteerde:



“Vele volken zullen komen 
en zeggen: Kom, laten 

wij opgaan naar de berg 
des Heren, en naar het 

huis van de God van Jakob; 
zodat Hij ons zijn wegen 
leert, en zodat wij zullen 

wandelen in zijn paden. 
Want uit Sion zal de wet 
uitgaan en het woord van 

de Heer uit Jeruzalem.”

“Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heldenvolken 
vonnissen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen 
en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander 
volk het zwaard opheffen. Het oorlog voeren, zullen zij niet 
meer leren. Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok 

en onder zijn vijgenboom. Niemand zal ze schrik aanjagen, want 
de mond van de Heere van de legermachten heeft het gesproken.”



“Maar wij zullen op 
weg gaan in de Naam 
van de HEERE, onze 

God, voor eeuwig en 
altijd. Op die dag zal 
Ik bijeenbrengen 
wie verdreven is 
en wie verdreven 

was tot een machtig 
volk. En de HEERE 

zal over hen Koning 
zijn op de berg 
Sion, van nu aan 

tot in eeuwigheid.”

Jeremia 25:11-12; Micha 3:12, 4:1-7



Jeremia profeteerde: Koning Zedekia heeft 
kwaad gedaan in de 
ogen van de HEER. 

Hij zal niet gedood 
worden. Hij zal naar 
Babel gaan waar hij 

de rest van zijn leven 
zal leven met het volk, 
maar zijn ogen zullen 
Babel nooit zien. Hij zal 
blind worden gemaakt. 
Jullie zullen 70 jaar 
daar in Babel blijven.

Aan het eind van die 70 jaar, zal Babel ingenomen 
worden door een leger uit het Noorden en een 

klein deel van ons volk zal terugkeren naar 
dit land en de stad en de tempel herbouwen.



Ik zal de troon van David herstellen 
en jullie zullen terugkomen en 
het gehele land weer innemen.

Neem dit boek mee naar 
Babel en lees het voor 

aan het hele volk. Laat het 
weten wat het zal moeten 

doorstaan voordat er 
een terugkeer zal zijn.

Na een tijd van oordeel, zal God 
de zonden vergeven en Jeruzalem 

zal vanaf dan altijd bewoond 
blijven, door alle generaties heen.



“God beloofde 
Abraham dat zijn zaad 
voor altijd dit land 
zou beërven en Hij 

zal zijn belofte niet 
breken. Maar, als het 

volk zondig is, zal 
God het als slaven 
naar de volkeren 
sturen waar het 
vreemde afgoden 
zal dienen, maar 

uiteindelijk zal Hij 
het terugbrengen.”

Ezechiël profeteerde: “Jullie 
zullen over de landen verstrooid 

worden, maar zoals God jullie 
zal verstrooien zo zal Hij jullie 

uiteindelijk in het land terugbrengen.”

Jeremia 34:3, 39:7, 51:60-61, 52:11 (627-586 v.Chr.); Joël 3:20-21; Amos 9:11-15; 
Ezechiël 12:15-16



“Egypte zal ook geoordeeld worden 
door Babel, en zal 40 jaar een 
woestenij zijn. Na de terugkeer 

uit Babel, zal Egypte nooit meer zo 
groot zijn als in vroegere dagen, 
maar het zal standhouden tot het 
einde. En aan het einde der tijden 

zullen Egypte en Assyrië zich 
met Mijn volk Israel verbinden 
in een driezijdig vredesakkoord, 

en Ik zal hen zegenen.



De Filistijnen zullen vernietigd worden en er niet meer 
zijn. Zo zullen ook Asdod, Ekron en Ammon er niet 

meer zijn. Edom zal compleet verlaten zijn. Tyrus zal 
vernietigd worden en al zijn stenen en hout zullen in 
de zee geworpen worden. Het zal nooit meer bewoond 
worden en de grond zal zo glad als een rots blijven, 

een plek waar vissers hun netten kunnen drogen.



Maar Perzië (Iran), Turkije, Ethiopië 
en Libië zullen blijven tot het einde. 
Dan zullen ze een poging doen om 

Israel binnen te vallen, maar ze zullen 
sterven op de bergen van Israel.



De Bijbel is altijd heel nauwkeurig in zijn profetieën. 
De profetieën over steden en naties waarover 
geprofeteerd is dat ze er niet meer zouden zijn, 
zijn uitgekomen. De naties die zouden blijven tot 
het einde, zijn vandaag de dag nog steeds bij ons.

Jeremiah 25:15-26; Ezekiel 25, 26:15-19, 29:12-16, 30:1-8; Amos 1



O Heer, voor de 
zonden van onze vaderen 
worden wij gestraft. Help 

ons om uw wetten te 
gehoorzamen, zelfs nu in 

dit vreemde land.

In het jaar 605 v.Chr. werd 
Israel veroverd door 
Babel, precies zoals de 

profeten voorzegd hadden.



Meer dan 5.000 Joden werden naar Babel 
afgevoerd als oorlogsgevangenen. Dit 

waren de goed opgeleide jongelingen die 
van groot nut zouden zijn in dienst van 
het koninkrijk. Onder hen was een jonge 

man genaamd Daniël. Hij had zich altijd aan 
Gods geboden onderworpen en wandelde 
in gehoorzaamheid aan de God van Abraham.



Daniël was een gevangene in een vreemd land, maar hij 
besloot om trouw te blijven aan zijn God. Het viel de 
mannen die hem gevangen hadden genomen op dat hij 

verstandig was, en daarom gaven ze hem een bijzondere 
positie, als een van de wijze mannen van Babel.

Wij danken 
u, o Heer van hemel 

een aarde, koning van 
het heelal, dat u brood 

uit de aarde doet 
voortkomen.



Nebukadnezar, de 
koning van Babel, werd 
verschrikt door een 

ongebruikelijke droom.

Wat is hier de betekenis 
van? Dit is vast en zeker 
een droom van de goden, 

gestuurd om de toekomst te 
openbaren.



Jullie zijn de 
wijze mannen. Jullie zeggen 

dat de goden tot jullie spreken. 
Daarom, vertel mij wat ik heb 
gedroomd en de betekenis van 

deze droom.

Maar hoe 
kunnen wij u de 

betekenis van de 
droom verklaren 

als u ons niet eerst 
de droom vertelt? 
Niemand behalve de 
goden zelf kunnen 

doen wat u 
verzoekt.

Daniël 1:2-7, 17-21, 2:1-11



Ik wist wel dat jullie 
oplichters zijn. De goden spreken 

helemaal niet tot jullie. Jullie 
zullen allemaal gedood worden, 

samen met jullie gezinnen, en jullie 
huizen zullen tot mesthopen 

gemaakt worden.



Het spijt mij Daniël, maar 
morgen zullen jij en alle wijze 

mannen van Babel gedood worden. 
De koning vertrouwt zijn eigen 

raadslieden niet.

Maar Jahweh kan de 
droom van de koning en de 

betekenis daarvan openbaren. 
Ik moet mij terugtrekken om te 
bidden. Vraag de koning of hij 

nog één dag wil wachten.



HEER, u alleen bent God 
en Koning van het heelal. 
Alstublieft, openbaar aan 
uw dienstknecht de dingen 

die komen zullen. Er is 
geen andere God dan U.

Daniël, 
luister naar 

Mij…



Snel, breng 
mij naar de 

koning!

Als je de koning 
niet kan vertellen wat 
hij gedroomd heeft, dan 
zal hij mij ter plekke 

doden.



O koning, u bent 
de koning van alle 

koningen, want de God 
van de hemel heeft u 
zo gemaakt. Hij heeft 
u een visioen gegeven 
over wat er zal gaan 

gebeuren.

De ware God, de Schepper 
van het heelal, heeft uw 

droom aan uw dienstknecht 
geopenbaard.

Verspil mijn tijd 
niet. Kun je mij de 

droom vertellen of 
niet?

Daniël 2:12-30



O Koning, in het 
visioen zag u een groot 
beeld. Dit beeld stelt uw 
koninkrijk en drie andere 
koninkrijken voor die na 

uw koninkrijk zullen 
komen.

Het is waar! 
Ik heb het niemand 
verteld! Uw God is 

de enige God.



U bent dit hoofd van goud, 
de koning van alle koningen. Voordat 

u Juda veroverde, hadden onze profeten 
al voorzegd dat Gods oordeel over ons 
zou komen vanwege onze zonden, en dat 
Hij u het koninkrijk zou geven. U zult 

zegevierend heersen.



De romp van zilver stelt een 
ander koninkrijk voor, dat van de Meden 

en de Perzen. Na uw heengaan, zullen 
zij Babel veroveren en over de wereld 

heersen zoals u dat hebt gedaan.



O koning, na het 
hoofd van goud en de romp 

van zilver, zag u de buik van brons. 
Dit stelt het derde koninkrijk 

voor, het Griekse koninkrijk. Zij 
zal na het Perzische rijk komen 

en zal sterk zijn.

Het vierde koninkrijk 
zal anders zijn dan de 

voorgaande koninkrijken. De 
benen zijn van ijzer, en het zal 

vele volken in stukken breken en tot 
gruis maken. Maar u zag dat de ijzeren 

tenen vermengd waren met klei. In 
de laatste dagen zal dit koninkrijk 

uiteenvallen in tien stukken en 
het zal zwak zijn.

Daniël 2:31-33, 39-43



Nu dan, O koning, u zag 
verder een steen die zonder 

het gebruik van mensenhanden werd 
uitgehouwen uit een berg. Deze steen 
rolde de berg af, en verbrijzelde de 

voeten van het beeld, wat betekend dat 
alle koninkrijken in een oogwenk 

zullen worden vernietigd.



Die steen 
staat voor een 

koninkrijk dat God 
zal gaan vestigen. 
En dat koninkrijk 
zal voor eeuwig 
zegevieren.

De grote God heeft 
de koning laten weten wat 
er hierna geschieden zal. De 
droom is waar en de uitleg 

ervan betrouwbaar.



Daniël verbleef 68 jaar in Babel. Hij legde 
vele dromen uit en profeteerde vele keren 

over de toekomst. Nebukadnezar stierf 
en zijn zoon Belsazar nam zijn plaats.

De woorden die u spreekt 
zijn zonder meer van God. Hoe 

anders zou u mijn droom tot in 
detail kunnen weten? Ik zal u als 
heerser aanstellen boven alle 

wijze mannen.



Op een avond, toen Belsazar een 
dronkemansfeest aan het houden was, 

verscheen er een mysterieuze hand 
die schreef op de muur. Daniël werd 

geroepen om uitleg te geven. God gaf 
hem de kennis van een onbekende taal.

O Koning, u heeft 
gezondigd tegen God. Zoals de 
profeten hebben geprofeteerd, 

zal uw koninkrijk vannacht van u 
weggenomen worden en aan de 

Meden en de Perzen gegeven 
worden.



De profeten voorzegden al 
dat deze vijand Babel zou 
veroveren door via twee 
waterpoorten binnen te 

komen. Dit waren poorten 
waardoor het water de stad 
binnenkwam. De geschiedenis 

leert ons dat Babel inderdaad 
op deze wijze is veroverd.

Prediker 12:13-14; Jesaja 9:6-7, 45:1; Daniël 
2:34-35, 44-48, 5:1-29; Openbaring 20:11-21:5



Nadat de Meden en 
Perzen Babel hadden 

veroverd, vond 
Daniël een oud boek 
geschreven door de 
profeet Jeremia, één 
van de boeken van de 

Bijbel. Terwijl hij 
aan het lezen was, 

ontdekte hij dat God 
voorzegd had dat de 

krijgsgevangenschap in 
Babel 70 jaar zou duren.

Daarna zou een kleine groep terugkeren naar Jeruzalem 
en haar muren en de tempel herbouwen. Toen hij verder 

las, ontdekte hij dat 200 jaar daarvoor de profeet Jesaja 
al de naam had gegeven van de Perzische koning Kores 
die het volk de opdracht zou geven om terug te keren.



Het is nu bijna 69 jaar geleden… 
Nog maar één jaar te gaan. Er staat dat 

Cyrus (Kores) Gods dienstknecht is - dat hij 
de wil van God doet. Hij zal ons de opdracht 
geven om naar ons thuisland terug te keren! 

Gezegend bent u, O Heer onze God, Koning 
van het heelal.



Zeventig jaar na 
hun ballingschap 

liet Cyrus de 
Joden inderdaad 

gaan, precies zoals 
de Schrift had 

voorzegd. En zo 
keerden 52.000 
Joden terug om 

de stad Jeruzalem 
te herbouwen.

God heeft ons dit land tot een 
eeuwig bezit gegeven, zoals Hij Abraham 

beloofd heeft. Hij had onze vaderen gewaarschuwd 
dat als wij andere goden zouden dienen, wij dan 
uitgeleverd zouden worden aan onze vijanden. 

Maar ook beloofde Hij Zijn volk nooit te vergeten. 
God heeft Zich aan Zijn woord gehouden. Nu we 

teruggekeerd zijn, moeten we aan Hem 
gehoorzaam zijn.



We moeten 
een plan maken. We zullen 

eerst de muren herbouwen. Daarna 
kunnen we beginnen met het 

herbouwen van de tempel.

Ik heb vers 
water gebracht. 

Kom, laten we aan 
de slag gaan.

O Heere, God van Abraham, U heeft 
ons teruggebracht zoals U beloofd 

had. Leer ons om in Uw wegen te 
wandelen.

Jesaja 44:28; Daniël 9:1-2; Jeremia 25:11-12, 29:10



Daniël was erg oud en ging niet mee terug 
met de anderen. Hij had nog steeds een 

belangrijke rol als adviseur van de 
koningen van het Medisch-Perzische rijk, 

en woonde in Babel. God gaf hem nog 
enkele visioenen over de toekomst, zelfs 
over het einde der tijden. In één van die 

dromen zag hij een schrikwekkend dier met 
ijzeren tanden. Een engel vertelde hem de 

betekenis daarvan. 



God laat je zien wat in 
de laatste dagen zal gebeuren. Hij 

openbaarde aan Nebukadnezar dat er 
vier koninkrijken zouden zijn. Er zijn er 

nu twee geweest. Na dit Medisch-Perzische 
rijk zal het Griekse rijk komen. Het zal 

overwinnen, maar ook snel ten val komen 
en uiteenvallen in vier koninkrijken. Deze 
koninkrijken zullen met elkaar vechten 
totdat er slechts twee overblijven. Ze 

zullen vele jaren blijven vechten, totdat 
ze overheerst worden door het vierde 

koninkrijk, het schrikwekkende dier 
met ijzeren tanden.



Het vierde koninkrijk 
is van ijzer en zal machtiger en 

sterker zijn dan alle voorgaande 
koninkrijken. Het zal hen overheersen, 

maar in de laatste dagen uiteenvallen in 
vier naties. Dan zal er een man opstaan die 
over vrede spreekt. Hij is de laatste hoorn 
die uit het hoofd van het beest groeit. In 
de laatste dagen zal hij de volken vleien 

om zo te kunnen veroveren en vernietigen. 
Daarna zal Hij een gruwel plaatsen in 
de Joodse tempel, die daardoor het 

verontreinigd zal worden en het offeren 
zal stoppen. Dan zal er een tijd van 

grote verdrukking komen over de hele 
aarde, maar de rechtvaardigen zullen 

verlost worden.

Daniël 7:17-28; Mattheüs 24:4-25



Daniël, God wil je laten weten wat er 
staat te gebeuren en wanneer dit plaats 

zal vinden. Vanaf het moment dat de 
opdracht gegeven zal worden om de tempel 

te herstellen en te herbouwen, zal er 
483 jaar voorbijgaan totdat de Messias 
gedood zal worden en de straf voor de 

zonden van de mensen zal dragen. Daarna 
zal de tempel opnieuw vernietigd worden.

Deze profetie zal vervuld worden, 
en de Messias zal gezalfd worden. 

Er zal verlossing van zonden 
zijn en die mensen zullen voor 
eeuwig gerechtvaardigd worden.



Hij had Noach gezegd dat de 
Messias uit het nageslacht 
van Sem zou voortkomen, 
en niet uit het nageslacht 

van Cham of Jafet.

Op de dag dat de Messias 
Jeruzalem binnenreed, waren 
die 483 jaren precies voorbij.

God had Adam en Eva gezegd 
dat het zaad van de vrouw 
de boze zou vernietigen.

Genesis 49:9-10; Psalm 22, 53; Jesaja 
7, 9:1-2, 42:1, 49:6, 53; Daniël 9:25-26; 

Micha 5:2; Zacharias 9:9; Mattheüs 24:1-
2; Hebreeën 2:9



En God had Abraham gezegd dat 
de Verlosser uit zijn nageslacht 
zou voortkomen, uit zijn zoon 
Izak. God had Izak gezegd dat 

het kind van de belofte uit zijn 
zoon Jakob zou voortkomen en 
Hij heeft Jakob gezegd dat de 
Christus uit het nageslacht 
van Juda zou voortkomen.

Diverse, specifieke profetieën 
over het leven van de beloofde 
Verlosser werden door God aan 
verschillende profeten gegeven. 

Ze vertelden van Zijn eeuwig 
bestaan; dat Hij geboren zou 

worden uit een maagd, in de stad 
Bethlehem in Juda; dat Hij van 

eenvoudige afkomst en nederig 
zou zij en op een ezel zou rijden. 



De HEER zou Zijn Geest aan Hem 
geven, en Hij zou het oordeel 

brengen over de heidenen. 

Hij zou een licht zijn voor de 
heidenen en redding brengen 
aan allen op aarde. Hij zou 
een lijdende Messias zijn, 
afgewezen worden door 
Zijn volk, en sterven met 

doorboorde handen en voeten. 
Hij zou naakt aan een kruis 

hangen en dorstig zijn naar 
water, maar men zou Hem azijn 
inplaats van water te drinken 
geven. Hij zou tussen twee 
moordenaars sterven en 

begraven worden in het graf van 
een rijk man. 



De profetieën van Daniël 
over de vier koninkrijken 
werden vervuld zoals was 

voorzegd. In 330 v.Chr. 
rukte Alexander de Grote, 
afkomstig uit Griekenland, 
op en veroverde in zeven 
jaar tijd de toenmalige 

wereld, inclusief het 
gigantische Medisch-

Perzische rijk. Griekenland 
bleef aan de macht tot 
ongeveer 167 v.Chr. Toen 
rukte Rome op, als vierde 

wereldrijk, en nam de 
macht over.



500 jaar later 
Meer dan 500 jaar was voorbij gegaan 
sinds de profetieën van Daniël. In het 

jaar 6 v.Chr. stonden de Romeinen 
godsdienstvrijheid toe aan de Joden, 

maar legden hun wel zware belastingen 
op. De tempel was herbouwd en stond in 
het middelpunt van het Joodse leven. 

De meesten joden waren de profetieën 
over een komende Messias vergeten, 

maar sommigen hielden zich aan de wet 
en verlangden naar de de Messias. Onder 
hen was een oude man genaamd Simeon. 
Hij was een Godvrezende man die uitzag 

naar die Ene waar de profeten over hadden 
gesproken. Jarenlang had hij de profetieën 
gelezen en hij wist dat de tijd nabij was. 
Inmiddels was hij oud geworden en zou 

waarschijnlijk niet lang meer leven. 

Het was al 4000 jaar geleden dat 
God als eerste aan Eva had beloofd 
dat haar zaad zou komen en het werk 
van de Boze zou vernietigen. Het was 
nu hoog tijd. Al meer dan dan 350 

profetieën waren in vervulling gegaan.
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