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Lieve vrienden, 
onze Heer stierf, 

opdat Hij onze zonden 
weg zou kunnen nemen. 

Het moet ons daarom niet 
verrassen dat wij ook 

moeten lijden voor Hem. 
Wees niet verbaasd over 
de vervolging die jullie 

ondergaan.
Jezus zei: “Als iemand 

achter Mij aan wil komen, moet 
hij zichzelf verloochenen, zijn kruis 

opnemen en Mij volgen.” Dat betekent, 
dat wij onze kruizen moeten dragen, 

zelfs - mocht Hij ons daartoe roepen 
- naar een kruisdood die ook Hij 
heeft geleden. Kijk, in Psalm 22 

staat…

Uit vrees voor hun leven 
ontmoette de christenen 
elkaar in het geheim om zo 
toch het Woord van God te 
lezen en liederen te zingen.



Moge God 
ons bijstaan 
- het is de 

moordenaar 
Saulus!

Blijf staan! Deze 
buitenlandse religie 

wordt níet toegestaan. Jullie 
vervloeken onze vaderen en ons 
volk. Jullie zijn dwazen! Herroep 

jullie belijdenis of sterf.

Pak hun 
leider. We 

zullen hem tot 
een voorbeeld 

stellen.



We hebben meer dan 
genoeg gehad van al 

die messiassen. Waarom 
aanbidden jullie een dode 

timmerman?

Onze Heere 
Jezus leeft en 
is de Schepper 
van het heelal.

Misschien dat je 
een ander toontje zal 
gaan zingen als we je 
vrouw in de gevangenis 
gooien en daar laten 

wegrotten.



Nee! 
Niet mijn 
vrouw!
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Mattheüs 16:24; Handelingen 9:1-2



Hier 
is nog een van die 

lieverdjes van Jezus 
Christus. 

Toen we 
christen werden, 

wisten we dat 
dit zou kunnen 

gebeuren.



Het is 
Saulus, die Farizeeër. 

Haat en nijd komen als 
zweet uit zijn poriën.

Saulus 
zit vol 

met haat.

Ja, we moeten 
voor hem bidden. Laten 

we bidden dat God zijn hart 
zacht maakt en hem de 

waarheid zal openbaren. 

Vergeet niet, 
dat sommigen van 
ons vroeger ook 

twijfelden.



Nou Saulus, ik denk 
dat je heel Jeruzalem 

wel hebt ontdaan van die 
Jezus-sekte.

Nee, hoe meer wij ze 
doden en gevangenzetten, hoe 

meer christenen er komen. Ze zijn 
verspreid naar andere steden. De 
synagogen van Damascus zitten 

vol met hen.



Saulus zag het als zijn plicht om zijn religie en 
zijn volk te beschermen tegen andere religies.

Ik zal je 
bevelschriften 

geven voor hun arrest 
en dan kan jij naar 

Damascus gaan.

Ik ga nu 
meteen.



Het paard van Saulus was zo 
geschrokken dat hij Saulus van 
zijn rug gooide en wegrende.

Opeens verscheen aan Saulus een 
licht dat helderder was dan de zon.

Saulus, Saulus, 
waarom vervolg 

je Mij?



Wie bent U 
Heer dat U zegt 

dat ik U vervolg?

Ik ben Jezus! 
Wanneer je Mijn 

volgelingen vervolgt, dan 
vervolg je Mij.

Sta op. Ga 
naar Damascus en daar 
zal je horen wat je 

doen moet.

Heer, wat 
wilt U dat ik zal 

doen?

Handelingen 9:1-6



Hoorden 
jullie die 

stem ook? Ja, maar 
ik hoorde niet 
wat er gezegd 

werd.

Het was de 
stem van God!

Ik ook niet. 
Het klonk als de 

donder.

Ik zie niets! 
Help mij. Ik kan 

niet zien. Breng me 
naar de stad.



Mijn naam is Ananias. 
Jezus heeft in een visioen tot 

mij gesproken. Hij vertelde mij dat 
ik naar u toe moest en dat Hij u 

het zicht weer zou geven.

Ik ben 
inderdaad 

blind.



In de naam 
van Jezus Christus, 

ontvang je het zicht 
weer terug.



Ik kan weer 

zien! En u zegt dat 
Jezus dit gedaan heeft? 

Vertel mij toch meer 
over deze Jezus.



En dus opende Ananias 
de heilige Schrift en liet 
hij Saulus de profetieën 

over Jezus lezen.

Saulus werd 
later veelal 

Paulus genoemd.

Ja, wat ben ik een 
verschrikkelijke dwaas geweest. Het 

stond al die tijd al in de Schrift. Mijn 
religieuze fanatisme verblindde mij. 
Ik wil graag gedoopt worden en een 

volgeling van Jezus worden. Handelingen 9:7-19



Saulus, later Paulus, 
was een ander mens 
geworden met een 
nieuwe boodschap. 

Hij wilde niet langer 
christenen doden. 

Hij wilde nu anderen 
ervan overtuigen dat 
Jezus de Christus is.

Ik begrijp 
uw twijfels. Ook ik 
twijfelde vroeger. 

Maar echt, Jezus van 
Nazareth heeft alle 

profetieën over onze 
Messias vervuld.

Maar het grootste 
bewijs is, dat God Hem 
uit de dood heeft doen 

opstaan.



Wat voor een dwaas 
ben jij? Hoe zou de Messias 

ooit kunnen hebben toegestaan 
dat Hij door onze vijanden 

gedood zou worden?

Hij was het Lam 
van God, die onze 
zonden op zich 
moest nemen.



God was ook aan 
het werk onder 
de heidenen. Er 

was een Romeinse 
soldaat die God in 
zijn gebeden zocht.

God, ik weet dat U één 
bent, de Schepper van alle 

mensen. De godsdienst 
van mijn volk is slecht en 
geeft geen vrede. Laat mij 

Uw weg zien, dan zal ik 
die bewandelen.



Wie? Wat? Wie 
bent u? Waar komt u 

vandaan?

Je gebeden zijn 
verhoord. Ik ben door 

God gestuurd. Stuur mannen 
naar het huis van Simon de 
leerlooier in Joppa. Je zult 
hem vlak bij de kust vinden. 

Vraag naar een man, genaamd 
Petrus. Hij zal hierheen 
komen en je de waarheid 

over God vertellen.



Petrus, onze Romeinse meester 
is een godsdienstig man, maar hij maakt 

zich zorgen om vele zaken. Hij bidt de hele 
tijd en geeft geld aan de armen, maar 

hij heeft geen vrede met God.

God heeft 
door het bloed 
van Jezus aan 

het kruis vrede 
beschikbaar 

gesteld voor de 
wereld.

Wat 
betekent dat?

Dat zal ik aan 
uw Romeinse 

hoofdman 
uitleggen.



De Romeinse 
hoofdman ontmoet 

Petrus bij de deur en 
knielt neer voor hem.

Sta alstublieft op. Vereer 
mij niet. Ik ben een mens, net 

als jij. Roep iedereen bij elkaar 
en dan zal ik u het goede 

nieuws vertellen.



Dit is een geweldige 
dag. God heeft Petrus 

gestuurd, een van Jezus’ 
discipelen, om ons over 

Hem te vertellen.

Ja, ik heb drie-en-een-half jaar met Jezus Christus 
opgetrokken. Ik heb Hem aan het kruis zien hangen, en ik heb Hem 

gezien nadat Hij uit de dood was opgestaan. We waren met 500 man 
bijeen toen we Hem na zijn opstandig hoorden preken. Hij heeft met 

ons gegeten en we hebben Hem aangeraakt. Hij heeft ons geleerd 
om onze vijanden lief te hebben en te bidden voor hen die ons 

vervolgen. Hij heeft Zijn heilige Geest gestuurd…

Handelingen 9:20-22, 
10:11-27, 38-41



De hoofdman Cornelius en 
zijn hele huis geloofden het 
evangelie van Jezus Christus. 

Ze werden allemaal 
diezelfde dag nog gedoopt.



Paulus ging op de sabbat naar de 
joden in de synagoge in Antiochië 

en predikte daar het evangelie.

Jullie 
kennen mij. Ik vervolgde 

de christenen tot de dood, maar 
Jezus verscheen aan mij in een 

verblindend licht. Met een stem als 
de donder gaf Hij mij de opdracht 

om Zijn woord te prediken. Daarna
heb ik de Schriften onderzocht 
op alles wat over de beloofde 

Messias is gezegd en heb ontdekt 
dat Jezus alle profetieën 

heeft vervuld.



God heeft beloofd dat 
Hij een Zoon van David zou doen 
opstaan. Die zou een Redder voor 

Israel zijn.  De leiders in Jeruzalem 
zouden Hem tot de dood veroordelen.  

Er staat geschreven in de tweede 
psalm: “U bent Mijn Zoon. Ik heb U 

heden verwekt.”



In een andere psalm 
staat er dat God niet zou toestaan 

dat zijn Heilige verderf zou zien. Dit is 
een profetie die zegt dat Zijn lichaam niet 
zou ontbinden. Iedereen moet weten dat 
in Jezus de totale vergeving van zonden 
ontvangen kan worden - iets dat de wet 

van Mozes niet kon doen.



God stuurde 
Jezus als het Licht 

voor de Heidenen. Hij 
is de Redder voor 

alle volken.

Je bent 
een godslasteraar! 
Jezus was zelfs een 

bastaardkind. Er zijn sterke 
aanwijzingen dat Zijn 

moeder, lang voordat ze 
getrouwd was, al zwanger 

zou zijn geweest.

Heidenen!?! 
Heidenen zijn 

onrein. Ze kunnen 
nooit deel uitmaken 

van het joodse 
geloof.

Psalm 2:7, 16:10; Handelingen 2:27, 10:47, 13:35



Het is duidelijk dat 
jullie het goede nieuws van 
het eeuwige leven afwijzen. 

Daarom zal ik deze boodschap 
naar de heidenen brengen, 
precies zoals de profeten 

aangekondigd hebben.

Voor deze 
godslastering 

kun je gestenigd 
worden.



Vele heidenen 
geloofden het evangelie 
en leefden voort onder 
God’s goedertierenheid.

Geloofd is 
God en Zijn Zoon 
Jezus. Redding is 
er ook voor de 

heidenen!
Paulus, 

doop mij!

Vertel 
ons meer 
over de 

profetieën 
over Jezus.

Toen het voor Paulus 
overduidelijk was dat 

de joden als volk 
Jezus Christus bleven 

afwijzen, spaarde 
hij tijd noch moeite 
om naar de heidenen, 
de volkeren buiten 

Israel, te gaan.



De boosheid van de joden was opgewekt. Paulus en Barnabas werden uit de 
stad verdreven en bedreigd met de dood voor het geval ze zouden willen 

terugkeren. Dus trokken Paulus en Barnabas door naar Azië. Overal waar ze 
kwamen, vertelden ze het goede nieuws aan een ieder die ze ontmoetten.

Barnabas, 
als ik val, blijf jij 
dan rennen. Niet 

stoppen.



In Lystra stenigden de 
joden Paulus en gooiden 
ze zijn lichaam de stad uit.

Moge God hen 
vergeven. Ze hebben 

Paulus gedood!

Handelingen 14:18-19



God maakte dat Paulus 
weer opstond. Paulus, 

ik dacht dat je 
dood was!

Nog niet. God liet mij 
vele dingen zien die ik nog in 

Zijn naam moet lijden. We zijn 
nog maar net begonnen. Laten 

we opnieuw de stad ingaan.



In Filippi, in de regio Macedonië, 
werden Paulus en Silas in 
elkaar geslagen, kregen ze 
39 zweepslagen en werden 
ze in de gevangenis gestopt. 

Ondanks hun lijden waren hun 
harten vol van vreugde. Rond 
middernacht zongen zij vol 

aanbidding liederen voor God.

God, U bent 
het waard om alle 

glorie en eer en lof 
te ontvangen…



6333$*
jezus is 
Heer!



In de jaren die daarop 
volgden, werd Paulus 
drie keer met een stok 

in elkaar geslagen. Toch 
bleef hij het Woord 
van God verkondigen.
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Handelingen 14; 16:23-25; 2 Korinthe 11:24-25; Openbaring 4:11



Paulus werd regelmatig 
door rovers overvallen.

Toch ging hij door met 
het verkondigen van 
het Woord van God.

Eéns dreef hij een volle 
dag en nacht op zee rond, 
voordat een langsvarend 

schip hem oppikte.

Tot drie keer aan toe zonk een schip 
waarmee Paulus reisde, terwijl hij 
onderweg was om van plaats tot 

plaats het evangelie te verkondigen.



Terwijl hij de wereld rondtrok om mensen 
over Jezus te vertellen, leed Paulus aan ziekte, 

kou, hitte, honger en allerlei ongemakken.

Heer, genees 
dit lichaam, 

zodat ik door kan 
gaan en ook in 

de volgende stad 
uw Woord kan 
verkondigen.



Paulus ging van stad naar stad. Hij 
waarschuwde tegen afgoderij en vertelde 

mensen het goede nieuws van Jezus Christus.

Jullie hebben je afgoden 
de rug toegekeerd en je bekeerd 

tot God. Hij rechtvaardigt jullie op 
grond van je geloof, zonder dat de 
wet daar iets aan kan toevoegen of 
afdoen. Jullie zijn nu deel van Zijn 
Lichaam. Jullie behoren nu toe tot 

het huisgezin van God.
Prijs 
God!



Toen de mensen zich tot God bekeerden, lieten ze 
hun afgoden en amuletten achter zich. Ze gooiden 
alles in het vuur wat te maken had met hun religie 
of zonde. Binnen 20 jaar waren er vele gelovigen 

in de hele toenmalige wereld die God dienden.

Deze 
rommel heeft 

mij nooit vrede 
gegeven.

1 Korinthe 10:14, 12:12-13, 18; 1 Corinth 11:25; Galaten 2:6; Efeze 2:19



Jezus had de discipelen gewaarschuwd: 
“Zij zullen u overleveren aan verdrukking 

en u doden, en u zult door alle volken 
gehaat worden omwille van Mijn naam. 
En dan zullen er velen struikelen en 

zij zullen elkaar overleveren en elkaar 
haten. En er zullen veel valse profeten 

opstaan en die zullen er velen misleiden.”

Vader, reken hen 
niet toe wat ze ons 

aandoen.



Toen degenen die Jezus Christus gezien 
hadden oud geworden waren en de 
Kerk verspreid was over het gehele 

Romeinse rijk, begonnen de Romeinen 
de christenen tot aan de dood toe te 

vervolgen. Gelovigen die Jezus Christus 
niet wilden verloochenen, werden in 

de arena gebracht waar mensen kwamen 
kijken hoe zij door de leeuwen en 

tijgers aan stukken werden gescheurd.

Heere Jezus, 
ontvang mijn

geest!
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Mattheüs 24:9-11

Soms werden de christenen in stukken 
gehakt door gladiatoren. Het verbaasde 

mensen dat de gelovigen hun geloof 
niet wilden herroepen. Ze waren 
bereid om voor Jezus te sterven.

Nee!

Jason, 
ik zal je 

weerzien in 
het paradijs.



Voordat Hij stierf, 
profeteerde Jezus 

het volgende 
over de tempel:

Veertig jaar later (in 70 na Christus), 
vernietigden de Romeinen Jeruzalem 
en de tempel. Toen het hout aan de 

binnenkant van de tempel brandde, smolt 
het goud van de tempel en druppelde 
het in de scheuren tussen de stenen 
in de vloer. Om dit goud te kunnen 

verzamelen, moesten de Romeinen elke 
steen van de tempel verwijderen. Zo 
werd deze profetie van Jezus vervuld.

Zien 
jullie deze 

tempel? Ik zeg 
jullie dat deze 

tempel vernietigd 
zal worden en dat 
niet één steen op 

de andere zal 
blijven staan.



The Jews in Jerusalem and Israel 
that survived the war fled to the 
Gentile nations, where many of 

their descendants live until this day.

De christelijke joden vluchtten óók 
naar andere landen. Daar verkondigden 

ze vervolgens het evangelie van 
Christus zodat de Kerk groeide.

We zullen 
naar het huis 

van mijn broer 
in Syrië gaan.



Waar ze ook maar naartoe vluchtten, 
overal werden ze verwelkomd door 

christenen die daar al woonden.

We konden 
nergens naartoe 

vluchten.

We hebben gehoord 
van alle verschrikkelijke 
dingen die er gebeurd zijn 
in Jeruzalem. Natúúrlijk 
kunnen jullie bij ons 

blijven.

Mattheüs 24:2; Lukas 19:43-44



De apostelen van Jezus hielden tot aan hun dood, niet op met het 
verkondigen van de opstanding van Jezus Christus. Op een na werden 

ze allemaal gedood. Ze stierven allemaal een martelaarsdood. 
Ze wisten dat ze een beter thuis zouden hebben in de hemel.

Sommigen werden 
door de Romeinen 

gekruisigd.

Anderen werden 
levend ontleed en 
in stukken gehakt.



Sommigen 
werden onthoofd.

Sommigen werden 
gedood door middel 

van steniging.Anderen werden 
aan de wilde 

dieren gevoerd.



Petrus werd 
ondersteboven 

gekruisigd.

Sommigen 
werden langzaam 
in olie gekookt.

Ze stierven allemaal in de zekerheid 
van het geloof dat een nieuw lichaam 

en een beter thuis op hen zou wachten.

Ik ga naar 
een betere plaats. 
Moge God jullie 

vergeven.

Ik ben het niet 
waard om te sterven, 
zoals U stierf, Heer.

Mattheüs 14:10; Johannes 21:18



Zestig jaar na de opstanding van 
Jezus, was Johannes de enige 

apostel die nog in leven was. Hij 
werd verbannen naar Patmos, een 
rotsachtig eiland. De heilige Geest 
voerde Johannes naar de hemel. 

Daar liet God hem de toekomst zien.

Johannes, Ik zal je 
dingen laten zien die in de 

toekomst staan te gebeuren. Schrijf 
op wat je ziet en verzamel alles in 
een boek. Stuur dit naar de zeven 

Kerken van Azië.



Als deze tijd bijna aan zijn einde is gekomen, zal 
Jezus terugkomen en zullen alle graven opengaan 

van hen die in Hem geloofden. Samen met alle 
levende gelovigen zullen deze mensen de Heere 

ontmoeten in de lucht en voor eeuwig bij Hem zijn.

Aan het einde der dagen zal God de 
aarde bezoeken met verschrikkelijke 
rampen. Vuur zal uit de lucht vallen 

en nog meer plagen zullen vele 
mensen op aarde vernietigen.



Er zal een man komen die beweert de Messias de zijn, en hij 
zal velen misleiden. Hij zal zorgen dat de mensen hem en 

zijn regering toegewijd zullen zijn. Daartoe zullen ze een 
teken op hun voorhoofd en op hun rechterhand krijgen.

Wie dat teken 
niet ontvangt, 
zal gedood 

worden. Het zal 
een tijd van 

grote vervolging 
zijn voor hen die 
op de aarde zijn 
achtergebleven.

1 Thessalonicenzen 4:14-17; 2 Thessalonicenzen 2:3-4; Openbaring 1:9, 11, 8:1-13, 
9:18, 13:16, 20:4



Hij zal niet meer 
komen als een 

sterfelijk mens, 
maar zal dán 
komen in alle 

glorie en macht. 
De hemel zal 

opengaan en Hij 
zal neerdalen, 
rijdend op een 

wit paard.

Zoals dat geprofeteerd 
is, zal Jezus aan het eind 
van deze tijd terugkeren.

Hij zal schitteren als de zon en 
op Zijn hoofd zal Hij vele kronen 
dragen. In Zijn hand zal Hij zeven 

sterren vasthouden en uit Zijn mond 
zal het zwaard van de waarheid komen.



Hij zal de strijd aangaan tegen Satan en 
hem in de poel van vuur werpen. Satan 
zal daar voor eeuwig gepijnigd worden 
en nooit meer zal hij de mens kunnen 
verleiden. Ook de dood, Jezus’ laatste 

vijand, zal Hij in de poel van vuur werpen 
en de aarde zal nieuw gemaakt worden.

Allen die in Zijn Zoon geloven zal God 
verzamelen. Hij zal hen eeuwig leven geven 
op een nieuwe aarde. God zal alle tranen 
van hun ogen afvegen en er zal geen dood, 

leed, verdriet of pijn meer zijn. Want 
alle oude dingen zullen voorbijgegaan 

zijn. In een wereld verlost van de zonde 
en de dood zal Jezus als Koning en 

regeren over Zijn gerechtvaardigde volk.

1 Thessalonicenzen 4:16; Openbaring 1:16, 
19:11-21, 20:10-15, 21:1-4



Al 2000 jaar wordt 
het evangelie van 
Jezus Christus 
gepredikt. Jezus 

had voorzegd dat de 
boodschap van Zijn 
koninkrijk over de 

hele wereld zou gaan 
totdat elk volk, elke 
stam en elke familie 

het goede nieuws 
gehoord zou hebben.



Er is maar één 
God en Hij heeft 
maar één Zoon. 
Er is maar één 
geloof en één 

heilig boek. Er is 
maar één Weg die 
toegang geeft tot 
het leven hierna. 
Jezus is de Weg, 

de Waarheid en het 
Leven, zoals velen 
uit alle volkeren 

van de wereld 
hebben ontdekt.



Het evangelie van Jezus Christus is anders 
dan alle andere godsdiensten in de wereld. 
Het wordt niet opgelegd door geweld of 
intimidatie. Jezus leerde Zijn volgelingen 
om hun vijanden lief te hebben en vol van 
vreugde en lofliederen te zijn. Vandaag 

de dag zijn er mensen van vele talen 
en nationaliteiten die zich verheugen in 

God’s vergeving en het eeuwig leven.

Maar, toch is het al 2000 jaar geleden 
dat Jezus opstond uit de dood, en zijn 
er nog steeds mensen die het goede 

nieuws nog niet gehoord hebben. 
Iemand moet het hen vertellen.

Johannes 3:16, 14:6



Het Laatste Oordeel

“En zoals het voor de mensen beschikt 
is dat zij eenmaal moeten sterven 
en dat daarna het oordeel volgt..”



Bent u een engel? 
Waar brengt u 
mij naartoe? 



Het ziet er naar uit 
dat God mijn goede 
en slechte daden 

gaat afwegen.

Hebreeën 9:27



“En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken 
werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het 
Boek van het Leven. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig 

wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken.”

Hij controleert of je 
naam vermeld staat in het 
Lam’s Boek van het Leven



“Zo zal het gaan op de dag wanneer God 
de verborgen dingen van de mensen 
zal oordelen door Jezus Christus.”

Ferry Bruinsma, 
je mag tot de 

troon naderen.



Ferry Bruinsma, dit is
jouw dag voor het gerecht. Je 
wordt aangeklaagd voor het 
begaan van een groot aantal 

zonden. Hoe pleit jij?

Nou, ja, ik heb
wel een paar kleine
zonden begaan, maar
ik ben een goed mens
geweest; vraag maar
na bij wie mij kende.



Ieder woord en iedere 
daad is opgeschreven. 

Zelfs jouw meest 
geheime zonden.

Romeinen 2:6; Openbaring 20:12



Breng zijn 
boek.



Het 
lev

en 

van Fe
rry 

Bruinsma



Het leven 

van Ferry 

Bruinsma

Mijn naam staat 
op dat boek!



Inhoudsopgave 

van zonden
Leugen 1-48 

Begeerte 49-74

Haat 75-91

hebzucht 92-115

Afgoderij 116-132

Trots 133-175

Overspel 176-204

Ongeloof 205-250

Vraatzucht 251-271

Moord 272

Homoseksuele 

Daden 273-274



Uit jouw boek blijkt 
dat je vele zonden 

hebt begaan.



Vraagt U toch 
na bij wie mij 
kende; Ik was 

een goed mens.

“Hij maakte ons 
zalig, niet op grond 
van de werken van 

rechtvaardigheid die 
wij gedaan hadden, 
maar vanwege Zijn 

barmhartigheid”
Titus 3:5



Was je een 
goed mens toen 

je loog?



Was je een 
goed mens 

toen je 
begeerde?

Was je goed 
toen je in woede 

uitbarstte?



Je verzint nog 
steeds excuses. 
Alle zonden zijn 
slechte zonden.

Maar, ik heb geen 
echt slechte zonden 
begaan. Ik was een 

religieus man.

Ga weg van 
mij, jij die de 
wetteloosheid 
werkt: Ik heb je 
nooit gekend.



O God, dit 
kantoch niet 
waar zijn!

Sorry. De tijd 
waarin je God 

aan kon roepen 
is nu voorbij.



AA++++++++++
++++



De slechten zullen in de vurige over geworpen worden. Daar zal gejammer 
zijn en tandengeknars. Mattheüs 13:49-50



De Rechterstoel van Christus

Ik heb een goed leven gehad. 
Ik mag nu mijn Redder ontmoeten. 
Blijf Jezus liefhebben. We zullen 

elkaar weerzien in de hemel.

“Jezus zei tegen 
haar: Ik ben de 
Opstanding en 

het Leven, wie in 
Mij gelooft, zal 

leven, ook al was 
hij gestorven.”



Johannes 11:25-26



Het is tijd om 
je beloning 
in ontvangst 

te nemen.

Je naam staat 
in het Boek van 

het Leven.



“omdat Hij een 
dag vastgesteld 
heeft, waarop 
Hij de wereld 
rechtvaardig 
zal oordelen 
door een Man 
Die Hij daartoe 

aangesteld 
heeft. 

Daarvan heeft Hij aan 
allen het bewijs geleverd 

door Hem uit de doden 
te doen opstaan.”



“Goed gedaan, goede en 
trouwe dienaar. Ga in, in 
de vreugde van uw Heer.”

Handelingen 17:31
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