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Hij heeft ons vaak verteld dat 
dit zou gebeuren, weten jullie nog? 
Ik begrijp alleen niet waarom. Het is 
net alsof Hij op deze manier wilde 

sterven. Hij wist de tijd en alles er 
omheen. Zelfs gisteravond had Hij 

het er nog met ons over.

Doorlopen 
mensen. Het 

begint al laat te 
worden.



We hebben nog niet 
de tijd gehad om balsem 

voor het lichaam te 
bereiden.

We zullen terugkeren 
nadat de sabbat voorbij is. 

Meer kunnen 
we niet doen.

Maar dat duurt nog 
drie dagen!

Deze kant uit. Pas op 
voor het afstapje.



De priesters 
keerden terug 
naar Pilatus.

Weledelgeboren 
heer. Die bedrieger die 

u gekruisigd hebt, zei dat 
Hij na drie dagen uit het 

graf zou opstaan.

Als zijn discipelen 
het lichaam stilletjes uit 
het graf zouden weghalen, 
zou dat een ramp zijn. U zou 
uw bewakers buiten het graf 

op wacht moeten zetten 
om dit te voorkomen.

Ik zal bewakers 
sturen. Tot dan, beveilig 

het graf zo goed als 
jullie kunnen.



Zorg ervoor dat 
niemand dit keizerlijke 

zegel breekt.

Niemand 
kan langs mijn 
mannen komen.

Mattheüs 27:59-66; Johannes 19:40



Maken jullie 
je maar geen zorgen 

dat jullie dode Messias 
ontsnapt. We hebben nog 
nooit een lijk verloren, 

toch mannen?
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Drie dagen na 
Jezus’ begrafenis.

Dit is echt 
de eerste keer 

dat wij een dode 
hebben bewaakt.

Het wordt al licht. We 
zullen zo van onze taak 

vrijgesteld worden.



Laten we 
opschieten. Het is 

nu al meer dan drie 
dagen geleden.

Wat zou het fijn 
geweest zijn als we 
dit eerder hadden 

kunnen doen.



Weer een 
aardbeving!
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Mattheüs 28:1-2; Lukas 24:1



Dit is echt 
een flinke.

Luister eens 
naar het geschreeuw 

van die mannen. Iemand 
moet zich bezeerd 

hebben.



Wat is 
dat…?

Argh!



Het is een 
engel!

Hij zal 
ons vast doden!

Hij rolt de 
steen weg van 

het graf!

Oh God, wees 
ons genadig!



Laat me 
niet alleen! 
God wees ons 

genadig!

Dit is 
onmogelijk!

Ren voor 
je leven!

Mattheüs 28:2-4



Ze wisten niet dat de 
soldaten het graf 
moesten bewaken.

De steen is zo 
groot. Hoe zullen we 

mannen vinden die hem 
opzij kunnen rollen?

Ik weet het niet, maar er 
zijn al drie dagen en nachten 

voorbij. Zo zonder de kruiden zal 
Zijn lichaam wel stinken.



Iemand 
heeft de steen 
al weggerold!

Een paar minuten later.



Zijn lichaam is weg. 
Het graf is leeg!



O! Wie bent 
u? Waar is Jezus’ 

lichaam?

Daar zijn de 
grafdoeken!

Wees niet verbaasd! 
Ik weet dat jullie de 

gekruisigde Jezus zoeken. 
Hij is hier niet. Hij is 

opgestaan, zoals Hijzelf 
jullie heeft gezegd.

Kom, zie de plek waar 
Hij heeft gelegen en ga dan naar 

zijn discipelen en zeg hen dat Jezus 
hen zal ontmoeten in Galilea.



Jezus leeft! 
U zegt dat Hij 

is opgestaan uit 
de dood; net als 

Lazarus!
Die mannen 

zijn engelen!

Jezus 
leeft!

Snel, we 
moeten het de 
discipelen gaan 

vertellen.

Markus 16:3-8



Jezus leeft! 
We komen net bij 
Zijn graf vandaan.

Jezus is daar 
niet, maar wel 
Zijn engelen.

We 
herinnerden ons dat 

Jezus Zelf heeft verteld 
dat Hij op de derde dag 

zou opstaan. 

De engelen 
vertelden ons dat 

Jezus jullie in Galilea 
zal ontmoeten.



Petrus, waar ga 
je naar toe?

Naar het 
graf.



Johannes ging 
Petrus achterna 
en haalde hem in.

Johannes! 
Wacht; ik kan 
niet zo hard 
rennen als 

jij.
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Wat 
betekent 

dit?

Johannes 20:2-6



Maar waar zijn de 
engelen? De vrouwen 
halen gewoon dingen 

in hun hoofd.

Johannes, de grafdoeken 
liggen opgevouwen - net alsof 
Hij gewoon is opgestaan en het 

graf is uitgelopen.

Nee, dit is 
onmogelijk.



Hebben jullie 
die mannen in het wit 

gezien?

Er waren 
geen mannen, geen 
engelen, niets. Zijn 

lichaam is weg.



Snif, snif.

Vrouw, waarom 
huil je?



Omdat ze mijn Heere 
hebben weggenomen en 
ik weet niet waar ze Hem 

neergelegd hebben.



Maria!



Meester!



Maria, raak Mij 
nu niet aan. Mijn 

hemelvaart naar de 
Vader heeft nog niet 

plaatsgevonden. Maar, ga 
en vertel de discipelen 

wat je gezien hebt en dat 
Ik hen in Galilea zal 

ontmoeten.

Mijn Heer, 
U leeft.

Johannes 20:7-17



De discipelen geloofden 
niet dat Jezus uit de 
dood was opgestaan - 

ondanks het getuigenis 
van de vrouwen.

Petrus en Johannes 
vonden niets bij het graf. 

Dus ga ik er vanuit dat iemand 
het lichaam heeft gestolen. Die 
doorgedraaide vrouwen moeten 
ophouden met hun gezwets. Ze 

maken iedereen gek.

We gaan terug 
naar Emmaüs. We 
hebben hier niets 
meer te zoeken.



Dit is de 
derde dag.

Ja, maar waarom 
zou Hij hebben toegestaan 
om Hem te doden als Hij de 
bedoeling had om weer uit 

de dood op te staan?

Inderdaad, 
en als Hij Koning 

had willen zijn, dan 
zou Hij dit alles niet 
in het geheim doen, 

toch?



Mag Ik een 
stukje met jullie 

meewandelen?

Oeh! U jaagt 
ons de stuipen 

op het lijf. Waar 
komt U zo opeens 

vandaan?Ja hoor, het 
is een heerlijke 

dag voor een 
wandeling.



Ik hoorde jullie 
praten toen jullie 

dichterbij kwamen. Het 
lijkt wel of jullie ergens 

bedroefd over zijn.

Hebt U dan niet het 
verhaal over Jezus van Nazareth 

meegekregen en wat er deze 
afgelopen drie dagen heeft 

plaatsgevonden?



We hadden zo gehoopt 
dat Hij de Messias was, 

maar Hij is gekruisigd en 
gestorven.

Vanochtend gingen enkele 
vrouwen naar Zijn graf en ontdekten 

dat Zijn lichaam verdwenen was! Ze 
beweren dat ze engelen hebben gezien 

die zeiden dat Hij leeft.



Daarop zijn 
twee discipelen naar 
het graf gerend, maar 

ze zagen zowel Jezus als 
de engelen niet. Wel is 
het lichaam inderdaad 

verdwenen.

Wat zijn jullie toch 
langzaam van begrip! Weten 

jullie dan niet wat de profeten 
over de Messias geschreven 
hebben. De Schriften hebben 

toch voorzegd dat Jezus 
dit lijden moest doorstaan 
voordat Hij Zijn Koninkrijk 

zou kunnen vestigen?

Psalm 22; Zacharia 13:7; Lukas 24:13-26



Deze Jezus van Nazareth 
die ze gekruisigd hebben, 

claimde toch dé Christus te 
zijn - gelijk aan de Vader? Jesaja 
profeteerde dat de Christus ook 

“Machtig God, Eeuwige Vader” genoemd 
zou worden. En zei Jezus niet dat 
wie Hem had gezien, ook de Vader 
had gezien? Zijn bewering wordt 
onweerlegbaar bewezen door 

de Schriften.



Jesaja heeft ook gezegd 
dat de Christus komen zou 

wanneer er geen joodse koning in 
Israel en Juda zou zijn, en dat is nu 
het geval. Hij profeteerde ook dat 
de Messias uit een maagd geboren 
zou worden. Volgens de profeet 
Micha zou Hij geboren worden in 
Betlehem in Juda, en daar is Hij 

inderdaad geboren. 

Vele profetieën 
vertellen ons dat Hij 
uit de stam van koning 
David zou voortkomen. 
Zowel Jozef als Maria 
stamden af van David.



De profeet 
zei, dat de Christus 
bij blinden de ogen 

zou openen en gevangen 
zou vrijzetten, dat Hij 
de herder van Israel 

zou zijn, en als 
Verlosser naar Zion 

zou komen.



Jesaja 
voorzegde dat Hij 

door Israel afgewezen zou 
worden. De profeten voorzagen 

ook Zijn lijden. Hij zou door 
een vriend voor 30 zilverstukken 
verraden worden. Hij zou zich niet 
tegen Zijn aanklagers verdedigen. 
Hij zou verwond en verbrijzeld zou 
worden, zijn baard zou uitgetrokken 

worden. Ze zouden Zijn naaktheid 
zien en Hem in zijn gezicht spugen. 
Hij zou Zijn rug aan de folteraars 

overgeven totdat Zijn 
voorkomen meer beschadigd 

zou zijn dan enig ander 
mens.



 De profeet 
Zacharia liet 

weten dat de Redder 
doorboord zou worden, 

en dat ze Hem zouden 
folteren en verwonden aan 
Zijn handen en als een lam 
weggeleid worden naar de 
slacht. Dat dit alles zou 
leiden tot Zijn dood, en 

dat Hij begraven zou 
worden in het graf 
van een rijk man.



Maar dit was niet een gebeurtenis 
waar Hij geen controle over had. Want vertelde Jezus 

niet dat niemand Hem Zijn leven zou ontnemen, maar dat Hij Zijn 
leven vrijwillig zou afleggen? Jesaja zei, dat het God behaagde om 
Hem te verbrijzelen, want Zijn ziel werd tot zondoffer gemaakt. 

Want voor de zonden van anderen werd Hij gefolterd. Hij 
droeg de zonden van velen, en zou velen door Zijn dood 

rechtvaardigen.

Toch was de dood niet het 
einde. Jesaja voorzag dat Zijn leven 

ook na de dood zou doorgaan. Hij zou 
verhoogd en hoog geprezen worden. Hij 
zal de Redder zijn van de hele wereld. 
Hij zal niet falen. De Messias zal een 

nieuw verbond inluiden.



Jesaja 7:14, 16, 19:6, 11:1,4, 40:11, 42:4,6-7, 45:23, 49:6-7, 50:6, 52:13-14, 53:1,3,5,7,9-
10, 59:20; Psalm 22:15, 41:9; Jeremia 23:5-6; Micha 5:2; Zacharia 11:12-13, 12:10, 

13:6-7; Johannes 10:18

Hij zal Rechter zijn en 
regeren over het nieuwe Israel, 
in een nieuwe stad, op een nieuwe 

aarde. Er komt een dag waarop elke 
knie zich zal buigen voor Hem, en 

elke tong zal belijden dat Hij 
Heer is.

Dus, leg mij eens 
uit, waarom zijn jullie in 

rouwstemming? Hebben de 
vrouwen jullie niet verteld 

dat de engelen hebben 
gezegd dat Hij uit de dood 

is opgestaan?

Verbazingwekkend!



Hier woon ik. Alstublieft, 
Heer, het is al laat op de dag. Kom 
en overnacht bij ons. Ik zou het 

geweldig vinden om nog meer van U te 
mogen horen over al die profetieën 

aangaande Jezus.



Heer, we zouden ons 
vereerd voelen als U de zegen 

over dit brood zou willen 
uitspreken.



Gezegend bent u, o Heer, onze 
God, Koning van het heelal, die brood 
uit de aarde doet voortkomen. Voor 

dit brood geven wij U onze dank.



Jezus! U bent 
het!

Meester!

Neem 
en eet.



Hij is 
weg!

Hij is verdwenen! 

Al die tijd was 
Jezus bij ons!

Geen wonder dat Hij al 
die profetieën kende.



Jezus leeft! 
De dood kon Hem niet 
vasthouden! Hij leeft! 

Kom, laten we onmiddellijk 
teruggaan naar Jeruzalem 
om het aan de discipelen 

te vertellen.

Lukas 24:28-32



Ondertussen 
in Jeruzalem.

Vergrendel die deur 
goed. De schriftgeleerden 

en overpriesters zijn bozer 
dan ooit nu het lichaam van 

Jezus wordt vermist. Ze zeggen 
dat wij het lichaam hebben 

gestolen.

Van onder 
het oog van een 
tenminste zes 

soldaten?



Hij heeft 
wél gezegd dat 
Hij de derde dag 

zou opstaan uit de 
dood.

Ik geloof nooit 
dat Hij is opgestaan - 

tenzij ik Hem met eigen 
ogen kan zien en mijn 

handen kan leggen op de 
spijkerwonden in Zijn 

handen.



Het is 
een geest!

Het is 
Jezus!

F+=G&

Wees niet bang. Thomas, 
je zei dat je niet zou geloven 

tenzij je het zelf kon zien. Kom 
eens hier met je hand en voel de 

spijkerwonden. Kom en voel 
de wond in Mijn zij.



U bent mijn Heer 
en mijn God.

Thomas, je bent 
gezegend omdat je 
gezien en geloofd 

hebt. Maar nog meer 
gezegend zullen zij 

zijn die, ondanks 
dat ze Mij niet zelf 
hebben gezien, tóch 

zullen geloven.



Meester!

Breng Mij iets 
te eten. Ik heb jullie 

nog veel te leren maar 
Ik zal slechts een paar 
dagen bij jullie zijn.

Jezus! Johannes 20:26-31; 
Lukas 24:36-43



Zeg Mijn discipelen 
dat ze Mij in Galilea zullen 

ontmoeten. Ik wil daar graag 
met jullie spreken.

Lang geleden is er in de Schrift geschreven 
dat de Christus voor jullie zonden zou lijden, op 

de derde dag weer zou opstaan uit de dood en dat het 
evangelie in Zijn naam onder alle naties verkondigd 

zou worden, te beginnen in Jeruzalem. Wacht in 
Jeruzalem totdat Ik jullie de Heilige Geest stuur. Hij 
zal in jullie komen wonen. Hij zal jullie de kracht 

geven om het evangelie te verkondigen.



Mij is gegeven alle 
macht in hemel en op aarde. 
Ga dan heen, onderwijs al de 
volken. Doopt hen in de naam 
van de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest. Leert hen in acht 
te nemen alles wat Ik jullie 

geboden heb. En zie, Ik ben met 
jullie al de dagen, tot de 

voleinding van de 
wereld.

In het huis van Mijn 
Vader zijn vele woningen 

voor jullie. Ik ga nu om een 
plaats voor jullie voor te 
bereiden. Ik zal terugkomen 

om jullie mee te nemen, 
zodat jullie zullen zijn 

waar Ik ook ben.

Mattheüs 28:18-20; Lukas 24:44-49; Johannes 14:2-4



Ga naar Jeruzalem 
en wacht daar op de 

komst van de heilige Geest. 
Hij zal op jullie komen 

en jullie de kracht geven 
om in Mijn naam te 

spreken.

Hij gaat 
omhoog!

Hij gaat terug 
naar Zijn Vader.



Ik ben met 
jullie tot aan 
het einde van 

de wereld.

Hij is weg. Hij 
is terug naar de 
hemel gegaan.



Waarom 
kijken jullie nog 
steeds omhoog 
naar de lucht?

Wat? Wie 
is dat?

Het zijn dezelfde 
twee engelen die wij 
bij het graf zagen.



Op een dag zal Jezus 
weer terugkomen - op een 
wolk zoals jullie Hem net 

hebben zien weggaan.

Hij is 
teruggekeerd 

naar Zijn Vader 
in de hemel.

Ga terug naar 
Jeruzalem en wacht 
op de heilige Geest.

Lukas 24:49-51; Handelingen 1:7-11



De discipelen van Jezus gingen naar Jeruzalem, 
zoals Jezus hen had opgedragen. Tien dagen 

lang bleven ze daar in gebed en wachtten ze op 
de beloofde Kracht van boven. Ze waren bang 

om openlijk over Jezus’ opstanding te spreken, 
uit angst dat ze gedood zouden worden.



De plaats waar ze baden, begon te 
schudden. Een sterke wind blies door 

het huis terwijl er tongen als van 
vuur neerdaalden op hun hoofden.



Ze werden vervuld met 
de heilige Geest en 

begonnen God te loven in 
vele verschillende talen. 

Talen die ze voorheen 
niet konden spreken.



Toen de heilige Geest op hen 
neerdaalde, verdween hun vrees voor 

mensen. Ze gingen naar buiten. En 
prezen en loofden God in het openbaar.

Gezegend is de God 
en Vader van onze Heere 

Jezus Christus.

Ik zou zeggen dat ze allemaal 
dronken zijn, maar ze spreken stuk 

voor stuk vloeiend een andere taal - 
zonder enig accent. Handelingen 1:12-14, 2:1-13, 32, 36



Ze spreken ook 
mijn taal. Hoe hebben 

deze mannen deze 
talen zo goed leren 
spreken? Het zijn 

geen hoogopgeleide 
mannen.

Mannen van Israel. 
Jullie hebben de wonderen 

gezien die Jezus gedaan heeft. Ze 
waren het bewijs dat God met Hem 
was. En, ook al hebben jullie Hem 
gekruisigd, God heeft Hem vanuit 

de dood doen opstaan.



Duizend jaar geleden 
profeteerde David: “U zult mijn ziel 

in het graf niet verlaten. U laat niet 
toe dat Uw heilige ontbinding ziet.”

Laat heel Israel daarom 
met zekerheid weten, dat God 

diezelfde Jezus, die jullie gekruisigd 
hebben, tot zowel Heer als 

Christus gemaakt heeft.



Wij zijn het die 
Hem gekruisigd hebben. 
Wat moeten we doen!

Bekeer je, denk anders 
over wie Jezus is! Geloof in Hem als 

de Zoon van God en laat je dopen. Hij 
zal je zonden vergeven en je zult de 
gave van de heilige Geest ontvangen.



Toen werd iedereen gedoopt die deze 
woorden geloofden. En op die dag 
werden 3.000 mensen toegevoegd 

aan de volgelingen van Jezus.

Jezus is 

Heer.

Ik geloof in 
Jezus. Doop 

mij!



Het lijkt nog als de 
dag van gisteren dat Jezus 

hier bij ons was.

Ja. Maar 
weet je, ik voel 

zijn aanwezigheid nu 
nog sterker dan toen 

Hij samen met ons 
optrok.

Er zijn al 
duizenden mensen 
die Hem volgen. Elk 

uur zijn het er 
meer.

Maanden later.

Psalmen 2, 16:10; 
Handelingen 2:27, 37:41



Alstublieft heren, 
heeft u een paar aalmoezen 

over voor de zwakken en 
armen? Hebben jullie wat 

kleingeld voor me?

Petrus, ik heb 
helemaal geen geld. 
Heb jij nog wat geld 

bij je?

Nee, maar nu 
de heilige Geest in 
ons gekomen is, nu 
hebben we wél iets 

om te geven.



Ik heb geen goud 
of zilver, maar ik zal 

je geven wat ik wél heb. 
In de naam van Jezus 
Christus, sta op en 

wandel.

Doe niet zo 
wreed. Deze man is 
al van kinds af aan 
lam, dus lopen is 
echt onmogelijk.



Jezus 
Christus 
heeft je 
genezen.



?!?!!!

Heere God 
Almachtig!

Zijn benen 
groeien!



Ongelofelijk. 
Die lamme 

loopt!

Nee, hij 
huppelt en 
springt!

Glorie aan God! 
Dank u Jezus!

Handelingen 3:1-11



Waarom kijken 
jullie naar ons alsof 
wíj een wonder hebben 

gedaan? De God van 
Abraham, Izak en Jakob 
heeft Zijn Zoon Jezus 

verheerlijkt - die Jezus 
die jullie gekruisigd 

hebben.

 

Jullie doodden Hem die het 
leven geeft. Maar God heeft Hem uit de 
dood doen opstaan en wij hebben Hem 

in levenden lijve gezien. Het is door het 
geloof in de naam van Jezus dat deze 

man genezen is.

Dat is die man 
die verlamd was. 
Zijn benen waren 
flink gekrompen.

Ze zeiden dat hij 
in de naamvan Jezus 

genezen was - die Ene 
die gekruisigd werd.



Ik weet dat jullie uit 
onwetendheid Jezus hebben 

gekruisigd. Maar de profeten hebben 
ons voorzegd dat deze dingen 

zouden gebeuren.

Jullie weten allemaal 
wie ik ben. Alleen God zou bij 
machte zijn om mijn benen 

grond te maken. Geloof 
daarom en volg Jezus.



Bekeer je tot Jezus 
en wordt Zijn discipelen 

zodat jullie zonden 
afgewassen kunnen 

worden.



Dezelfde religieuze leiders die 
Jezus Christus gekruisigd hadden, 
stuurden soldaten op Petrus en 

Johannes af om hen te arresteren.

Het is tegen 
de wet om het 
volk tegen ons 
op te zetten en 

daardoor onrust 
te veroorzaken.

Ze hebben 
niets misdaan.

Handelingen 3:12, 14-19, 4:1-3



Nu 
arresteren 

ze ook al een 
verlamde, omdat 

die weer kan 
lopen!

Het was een 
wonder, zoals 
Jezus dat deed 

toen Hij nog hier 
was.

Ik heb een buurman 
die zegt dat hij Jezus 

in levenden lijve gezien 
heeft na Zijn dood. Hij 

zei dat Jezus zelfs in een 
keer aan 500 man tegelijk 

verschenen is.

Ik ga die andere 
discipelen opzoeken. 
Ik wil hier meer over 

weten.



Nadat we hun 
leider gekruisigd 

hadden, had ik toch 
echt verwacht dat 

we klaar zouden zijn 
met die sektarische 

ketters.

Dan zullen we Hem 
opnieuw doden - en dit 
keer samen met al Zijn 

volgelingen.

Ze beweren 

dat Hij niet 
dood is.

Ze zeggen dat 
Hij bij God in 
de hemel is.Nou, die twee zullen 

anders snel daar bij 
Hem zijn. Handelingen 4:3-6



We weten dat 
deze man van kinds af aan 
verlamd was. Hoe hebben 

jullie hem kunnen genezen? 
En in wiens naam hebben 

jullie dit gedaan?

Deze man is 
genezen in de Naam van 

Jezus Christus van Nazareth 
die jullie gekruisigd hebben 
en die God uit de dood heeft 
doen opstaan. Herinner u wat 

er in de Schrift staat: “De steen 
die door jullie, de bouwers, 

veracht werd, is tot een 
hoeksteen geworden.”



Er is in geen enkele 
andere Naam redding 
mogelijk. Want er is 
onder de hemel geen 
andere Naam gegeven 
waardoor wij gered 
moeten worden.



Deze 
mannen 

horen van 
niets te weten. 

Ze zijn niet 
eens opgeleid. 
Ondanks dat, 
weten ze de 

profeten 
feilloos aan 

te halen.

Ik herken ze. Ze 
waren inderdaad 

met Jezus.

Het heeft geen zin om 
Zijn wonderen te ontkennen. 

Iedereen weet dat deze man genezen 
is. En ze weten ook dat de discipelen 

van Jezus dat in Zijn naam gedaan 
hebben. We hebben een probleem.

Psalm 118:22; Handelingen 4:7-21 
* De religieuze leiders genaamd Sadduceeën geloofden niet in een opstanding uit de dood 

(zie Mattheüs 22:23 en Handelingen 23:6-8)



Als jullie doorgaan met 
het spreken over deze dode 
Jezus, of met het genezen in 
Zijn naam, dan staat jullie 

hetzelfde lot te wachten als 
dat van Hem. Begrijpen jullie 

mij heel goed? En nu, verdwijn 
uit mijn gezicht en laat me 

nooit meer die onzin over een 
opstanding horen.

Oordelen jullie zelf 
maar of het beter is aan 

jullie meer gehoorzaam te 
zijn dan aan God. Wij moeten 

alles wat wij gezien en 
gehoord hebben aan iedereen 

vertellen.

Smijt ze 
eruit!



Het evangelie 
verspreidde zich snel 

over heel Israel. 
Velen geloofden 

in Jezus en werden 
gedoopt in water.

Hebben jullie 
het goede nieuws 

van Jezus Christus al 
gehoord?

De kerk werd een familie 
van duizenden mensen, 

gevuld met liefde en vrede.

Jezus is opgewekt uit de 
dood. Hij leeft en is met 

ons, zelfs nu nog.



In de kerk werden de 
vrouwen behandeld met 
respect en waardigheid.

Sinds mijn hele gezin 
tot geloof in Jezus 

Christus is gekomen, is er 
voor het eerst vrede in 

ons huis.



Christenen 
zongen terwijl 

ze werkten.

De groep christenenen 
groeide tot in de vele 

tienduizenden. Ze bleven 
hun eigendommen met 
elkaar delen. Iedere 

dag werd het evangelie 
van Jezus Christus huis 
tot huis in de straten 

verkondigd totdat iedereen 
het had gehoord.

Handelingen 13:30-32, 4:10



Mannen van Israel, 
jullie weten dat God onze 

vaderen verteld heeft dat hun 
nakomelingen weggeleid zouden 

worden naar een vreemd land. En 
dat ze daar 400 jaar lang als slaven 
zouden wonen. Daarna, zei God, zou 
Hij die natie oordelen en Zijn volk 

bevrijden en brengen naar het 
land dat Hij aan Abraham 

gegeven had.



Salomo bouwde 
een huis voor God. Maar 

de Allerhoogste woont niet in 
tempels die door mensenhanden 

zijn gemaakt. Zoals de profeet zei: 
“De Hemel is Mijn troon en de aarde 
de voetbank van Mijn voeten. Waar 
zou dan het huis zijn dat u voor Mij 

zou willen bouwen en waar de plaats 
van Mijn rust? Want Mijn hand heeft 
al die dingen gemaakt, en daardoor 

bestaan al die dingen, spreekt 
de Heere.”

Je spreekt 
verkeerd over 
onze tempel!

Stefanus, 
je maakt jezelf 

belachelijk.

Jesaja 66:1; Handelingen 7:1-57



Jullie zijn eigenwijze rebellen. Jullie harten 
zijn niet recht voor God. Jullie bieden weerstand tegen 
de heilige Geest, zoals jullie vaderen dat hebben gedaan. 

Jullie vaderen hebben de profeten, die de komst van Jezus 
Christus hebben voorzegd, vervolgd en gedood. En nu 

hebben jullie Hém verraden en gedood.



Stefanus, jij 
noemt jezelf een 

jood?

Je breekt onze 
wetten en tradities 

af om ze te vervangen 
met wát?!? Een dode 
man die niemand meer 
gezien heeft nadat de 
Romeinen Hem hebben 

gekruisigd?!?

Kijk, ik zie de 
hemelen geopend, en de 

Mensenzoon staat aan de 
rechterhand van God. O, wat 

een heerlijk gezicht!



Houd je handen tegen 
je oren. Luister niet naar 

deze godslastering.

Hij 
verdient het om 

te sterven.

Breng hem 
buiten de stad en 
doodt hem door 

steniging.



Hij probeert 
onze godsdienst te 

vernietigen.

/14A03A>"23327

We 
hebben Jezus 
gekruisigd. Jij 
zult gestenigd 

worden.

Ook nadat je mij 
gestenigd hebt, zal 

Jezus nog steeds 
Heer zijn.



Hij lastert onze 
godsdienst. Wij zeggen dat hij 

gestenigd moet worden. Saulus, 
hebben we toestemming van de 

autoriteiten?
Hij is een van 

de volgelingen 
van die dode Jezus 
van Nazareth. Deze 

godslastering moet 
stoppen. Jullie kunnen 

hem stenigen.



Saulus, wil 
je op mijn 
jas letten.

Heere Jezus, 
ontvang mijn geest, 
en reken hen deze 
zondeschuld niet 

toe.

Handelingen 7:58-59
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En vanaf dat moment brak er 
tegen de kerk in Jeruzalem 

een grote vervolging 
uit. Iedereen verliet de 
stad - met uitzondering 

van de apostelen.

Laten we 
een einde maken 
aan deze Jezus-

mensen!

Dit is nog 
maar het begin!

Dood aan de 
godslasteraar!



De fanatieke Farizeeër 
Saulus streed tegen de 
kerk. Hij viel de huizen 

binnen en gooide mannen en 
vrouwen in de gevangenis.

Zijn er nog 
meer Jezus-

volgelingen hier?

Niet mijn 
papa pijn 

doen!

Pak die 
vrouw ook.

Handelingen 7:59-8:3



Terwijl een christen genaamd Filippus aan 
het bidden was, sprak een engel tot hem.

Filippus, 
sta op en daal af 

naar het zuiden, naar 
de weg die leidt van 

Jeruzalem naar 
Gaza.



Ik begrijp niet, 
waarom Hij mij daar 
wil hebben, maar als 

God zegt ‘ga’, dan 
ga ik.



Dit ziet 
eruit als de 

juiste plek. En 
nu, Heer?



Heer, wat 
is het dat U 

wilt?



Ga en voeg 
je bij deze 
karavaan.

Een karavaan! Heer, 
is dit de reden dat U mij hier 

gebracht heeft? Heeft U iemand in 
die karavaan uitgekozen om een 

kind van U te worden?

Handelingen 8:26-29



In de karavaan bevond zich een 
man met grote macht. Hij stond in 
dienst van de koningin van Ethiopië. 
Hij was haar schatbewaarder. Alle 
rijkdommen van haar koninkrijk 
waren aan hem toevertrouwd. Hij 

was in Jeruzalem geweest om 
God te aanbidden, zoals de joden, 
en was nu weer op de weg terug 
naar Ethiopië. Onderweg was hij 
de boekrol Jesaja aan het lezen.

Hij is als een schaap naar 
de slachting geleid. Als een lam 
dat stom is voor zijn scheerders 

deed Hij zijn mond niet open. 
Van de aarde was Zijn leven 

weggenomen…



Je herkende wat ik 
lees. Maar ik kan het niet 
begrijpen, tenzij iemand 
het mij uitlegt. Kom, rijdt 

met mij mee.

Ik hoor u lezen 
uit de boekrol van 
de profeet Jesaja. 

Begrijpt u wel wat u 
leest?



Komt u net 
uit Jeruzalem?

Ja, ik was daar om 
God te aanbidden. De 

godsdienst van mijn land 
heeft mij nooit echte 

vrede gegeven. God lijkt 
daar zo ver weg.



Jesaja 53; Handelingen 8:27, 30-34

Ik heb over de beloofde Messias 
gelezen. Maar als ik naar Jeruzalem ga, 
dan zijn er duizenden die beweren dat Hij 
al gekomen is. Maar Hij is gekruisigd en 

weer uit de dood opgestaan.

Ik heb de boeken van de 
profeten erop nagelezen om te 

zien of het ergens voorzegd is dat dit 
zou gebeuren. Weet jij misschien of de 
profeet Jesaja het hier over zichzelf 

heeft of over iemand anders?



U komt net uit 
Jeruzalem! Dus u weet dat 

onze leiders Jezus afgewezen 
hebben, ondanks zijn vele 

wonderen.Zoals u 
weet, is dit boek 

van Jesaja 800 jaar 
geleden geschreven. Dit 
hele 53ste hoofdstuk 
is slechts een van de 

vele profetieën over de 
Messias. Er staat dat Hij 
veracht en afgewezen 

zou worden.



Vers 7 is een 
profetie waar staat 
dat Jezus Zichzelf 

niet zou verdedigen 
tegenover zijn 

aanklagers.

Jesaja 
profeteerde dat Jezus zou 

moeten lijden en sterven als 
betaling voor onze zonden. En 
in verse 5 staat er dat de straf 

die wij verdienden op Jezus 
gelegd zou worden.

Zonde



Vooral vers 6 vind 
ik geweldig. Daar staat: 

“Wij dwaalden allen als 
schapen, wij keerden ons ieder 
naar zijn eigen weg. Maar de 

Heere heeft de ongerechtigheid 
van ons allen op Hem doen 

neerkomen.” Dit vers zegt heel 
duidelijk dat ieder mens God de 
rug heeft toegekeerd, maar dat 
Hij onze zonden op Jezus heeft 

gelegd. Toen Jezus stierf, 
betaalde Hij de prijs voor 
onze ongehoorzaamheid.

In vers 
8 staat dat Hij 

uit de gevangenis 
gehaald zou worden 
en dat Hij gedood 
zou worden voor 
de overtredingen 

van zijn volk.



In vers 9 staat dat Jezus 
begraven zou worden 
bij de rijken en de 

boosdoeners.

In vers 9 
staat dat Jezus niet 

zondigde, zoals andere 
mensen dat wel allemaal 
hebben gedaan. Ook staat 
er dat het de wil van God 
was dat Jezus zou lijden 

en verbrijzeld zou 
worden.



Vers 10 spreekt over 
Zijn opstanding en 

over de bediening die 
Hij daarna zou hebben.

Jesaja 53:3-10; Handelingen 8:35; Romeinen 2:16; 2 Korinthe 5:21

Zo zijn er nog vele 
andere profetieën die ons zeggen 

dat Jezus na Zijn opstanding op de troon 
van God zou zitten. Eenmaal zullen wij, 

na ons sterven, voor Hem staan om 
verantwoording af te leggen van het 

leven dat wij geleefd hebben.



Ik heb de schriftgeleerden en 
de priesters veel horen praten over de 
Messiaanse profetieën. Waarom hebben 

ze Jezus dan toch afgewezen?

Sommige priesters en schriftgeleerden hebben 
Jezus aangenomen, maar anderen voelden zich beledigd 

toen Hij hun hypocrisie aanwees. Ze wilden een Messias die de 
Romeinen zou doden en niet een Messias die hun zonden zou 
blootleggen. Ze wilden over een koninkrijk regeren maar 

niet dat God over hun harten zou regeren.



Maar de psalmen 
zijn toch ruim 1.000 jaar 

geschreven voordat iemand 
zelfs maar af wist van een 
kruising als doodstraf?

Psalm 22 is 
een profetie over 
Zijn dood door 

kruisiging.

Zijn er nog meer 
profetieën die Jezus 

heeft vervuld?



Ja, maar God wist alles 
al voordat het zou gaan 

gebeuren. Er zijn zelfs meer 
dan 340 profetieën over 

de Messias. Dit is de reden 
dat wij weten dat Jezus 
daadwerkelijk van God 

gezonden is.

Psalm 22:16 vertelt dat Zijn 
handen en voeten doorboord 

zouden worden, en dat is ook gebeurd 
met spijkers. Vers 14 van Psalm 22 

vertelt dat Hij dorst zou hebben en dat 
Zijn botten zouden worden ontwricht. 
Psalm 34:20 vertelt dat niet een van 
Zijn botten gebroken zou worden. En 
zoals je weet, is het wel de gewoonte 

om de botten te breken van degene 
die gekruisigd is. Maar Jezus was al 

gestorven zodat ze dit niet hoefden te 
doen. 

In vers 17 van psalm 22 staat dat men 
Zijn naaktheid zou zien en vers 18 

vertelt hoe het lot werd geworpen over 
een kledingstuk terwijl ze een ander 
kledingstuk juist zouden verscheuren 

om onderling te verdelen.



 
Verder vertelt Zacharia 12:10 dat 
Zijn handen doorboord zouden 

worden en dat de joden de wonden 
in Zijn handen zouden zien. Jesaja 

50:6 zegt dat Hij op Zijn rug en 
wang geslagen zou worden. 

Psalm 16:10 zegt dat Zijn lichaam 
begraven zou worden, maar niet 

lang genoeg in het graf zou blijven 
om te verteren. Ook is voorzegd dat 

Hij door een vriend verraden zou 
worden. Deze verrader zou zichzelf 

ophangen,  en zijn ingewanden 
zouden over een veld worden 
verspreid. Daarna zou dit veld 

gebruikt worden om daar vreemden 
te begraven. 

Al deze gebeurtenissen en nog veel 
meer zijn precies vervuld zoals de 
profeten dat hebben geschreven. 

Er is dus geen twijfel mogelijk dat 
Jezus van Nazareth de Messias is, de 

Redder van de wereld.

Psalm 22:6, 17-18, 16:10, 34:20; Jesaja 50:6, 
Zacharia 12:10



Ik geloof dat Jezus de 
Messias is. Hij is het beloofde 

Lam dat onze zonden wegneemt. We 
hoeven geen offers meer te brengen. 
Jezus is de deur tot God. Ik wil een 

discipel van Hem worden.



Hier is 
water! Wat zou 

erop tegen kunnen 
zijn dat ik gedoopt 

word? 

O ja, dat doe 
ik! Ik geloof!

Als je met je 
hele hart gelooft in 

Jezus Christus, dan wil 
ik je dopen.



Ik doop je 
in de naam van 
onze Heer en 
Redder, Jezus 

Christus.



Prijs 
God!



De kerk in Ethiopië was ontstaan en bleef 
groeien tot aan deze tijd waarin de meeste van 

deze christenen vermoord werden door moslims.

Waar is die 
man naartoe 

gegaan?

Hij is opeens 
verdwenen! God heeft hem 

vast ergens anders 
nodig. Laten we teruggaan 

naar Ethiopië en de 
koningin vertellen wat 

we over de Messias 
gehoord hebben.

Handelingen 
8:36-39
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