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Ga en maak de 
Pesach-maaltijd 

klaar voor ons om 
te eten.
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Ik zeg jullie dit, 
zodat wanneer het komt te 

gebeuren, jullie zullen geloven. De 
Schrift profeteert in Psalm 41:9, “Zelfs 

de man die mijn brood at, heeft mij 
hard nagetrapt.” Want Ik zeg jullie dat 

een van jullie die hier met Mij aan 
tafel eet, Mij zal verraden.

Ik heb ernaar 
uitgekeken om voor Mijn 

sterven deze Pesach-maaltijd 
met jullie te eten. Ik zal deze 
maaltijd niet meer eten totdat 

het Koninkrijk van God gevestigd 
zal zijn hier op deze aarde. Dan 

zullen jullie aan Mijn tafel 
eten, en jullie zullen op tronen 

zitten en de 12 stammen van 
Israel berechten.



Zo is het van 
tevoren bepaald, 

maar wee die man die 
dit doet.



Heer, ben ik het? Ik 
wil u niet verraden. Heer, ik ben 

het toch niet?

Meester, ik zou u 
nooit verraden.

Lukas 22:8-23



Het is een van jullie 
die zijn hand met Mij in 

de schaal doopt.



Johannes vroeg zachtjes aan 
Jezus wie Hem zou verraden. 

Jezus zei: “Hij aan wie Ik dit stuk 
brood geef, nadat Ik het in de 
schaal gedoopt heb. Die is het.”

We hebben 
allemaal ons 

brood in de schaal 
gedoopt.



Meester, ben 
ik het?

Jij zegt 
het.



Jezus doopte het brood 
en gaf het aan Judas.



Doe wat je moet 
doen, doe het 

snel.



Waar gaat 
Judas heen?

De Meester heeft hem verteld 
om snel ergens heen te gaan. Hij zal 

waarschijnlijk wat geld aan de armen 
geven - hij is immers degene die de 

geldzak beheert.

Mattheüs 26:23-29; 
Johannes 13:26-30



Nu zal Ik verheerlijkt 
worden. Kinderen, Ik

zal niet lang meer bij
jullie zijn.

Waar Ik heen ga, daar 
kunnen jullie niet komen. Ik 

geef jullie nu een nieuw gebod, 
dat jullie elkaar liefhebben. Aan 
de liefde waarmee jullie elkaar 

liefhebben zullen de mensen 
weten dat jullie Mijn discipelen 

zijn.

De profeet Zacharia profeteerde 
over dit uur en zei: “Ik zal de Herder 

slaan en de schapen zullen verstrooid 
worden. Nadat Ik uit de dood ben 

opgewekt, zal Ik voor jullie uitgaan naar 
Galilea. Deze nacht zullen jullie Mij 

allemaal verloochenen.



Heer, al zou 
iedereen U 

verloochenen, ik zal 
dat nooit doen.

Petrus, voordat 
de haan gekraaid zal 

hebben, zal jij Mij drie 
keer verloochend 

hebben.



Ik zou liever met 
U willen sterven dan U 

te verloochenen.

Zelfs martelingen 
zouden mij niet dwingen 
om U te verloochenen.

Het is niet 
mogelijk dat ik U ooit 

zou verloochenen!



De Schriften zijn duidelijk: 
jullie zullen Mij allemaal 

verloochenen. Ook Jesaja zegt over 
Mij: “Hij werd behandeld als een 

misdadiger.”

Petrus, nadat je geloof in 
Mij zal zijn hersteld, moedig 
dan je broeders aan om ook 

te geloven.



Gezegend bent 
u, O Heer, onze 

God, Koning van het 
Heelal, die brood 
uit de aarde doet 

voortkomen.
Dit brood is 

het teken van Mijn 
lichaam, gegeven 

voor jullie. Iedere 
keer dat jullie het 
Pesach gedenken, 
denk dan aan Mij.

Mattheüs 26:33-35; Johannes 13:31-38;
1 Korinthe 11:24-25



Mijn lichaam 
zal voor jullie 

gebroken worden.



Neemt en eet.



Deze beker wijn 
is het nieuwe verbond, 

gebaseerd op Mijn 
bloed dat uitgegoten 

zal worden als 
boetedoening voor 

jullie zonden.



Geef de beker door, 
drink ervan. Ik zal niet 

meer van de vruchten van 
de druif drinken totdat 
Ik ze weer met jullie 
in Mijn koninkrijk zal 

drinken.



Vanaf nu zullen jullie, 
iedere keer als jullie dit 

doen, Mijn dood gedenken, 
totdat Ik terugkeer.



Wees niet bang of bezorgd 
over dat wat Ik jullie verteld 

heb. In het huis van Mijn Vader zijn 
vele woningen. Wanneer Ik wegga, 

zal Ik een plaats voor jullie 
bereiden, en dan zal Ik terugkomen 

en jullie meenemen om daar te 
zijn waar Ik ben.

Johannes 14:1-3; 1 Korinthe 11:24-26



Maar Heere, we 
weten niet waar U naar toe 
gaat. Dus hoe kunnen we dan 
de weg naar U toe weten?



Je weet de weg, want Ik 
ben de weg, de waarheid en 

het leven. Niemand komt tot God 
tenzij hij tot Mij komt. Als je Mij 
kent, dan ken je de Vader, en dan 

heb je Hem gezien.



Meester, laat ons de 
Vader zien en dan zullen 

wij tevreden zijn.

Filippus, je bent 
zo lang bij Mij geweest 
en je hebt Mij al die tijd 
niet gekend? Als je Mij 

hebt gezien dan heb je de 
Vader ook gezien. Ik en 

de Vader zijn één.



Ik zal jullie niet 
alleen laten. Ik zal tot jullie 
komen. De wereld zal Mij niet 

meer zien, maar Ik zal de Heilige 
Geest sturen om in jullie te wonen 

en jullie te troosten. Hij zal in 
jullie zijn en jullie tot de 

volle waarheid leiden.

Als je Mij liefhebt, 
onderhoudt dan Mijn geboden. 
Ik zal je een vrede geven die 
de wereld nooit van je af kan 

nemen.



Als je Mij 
werkelijk liefhebt,  dan zou je 

je verblijden want Ik ga nu terug 
naar Mijn vader. Ik heb jullie al 
deze dingen verteld voordat ze 
gebeuren, opdat jullie zullen 

geloven. 
Kom, laten we een lied zingen en 
daarna gaan we naar Gethsemane 

om te bidden.



Jezus en de elf 
discipelen zongen een 

laatste lied samen.

Mattheüs 26:30; Johannes 14:5-10, 15, 25-30



Volg Mij, maar 
doe het zachtjes. 

We gaan naar onze 
gebedsplaats om daar 

te kunnen bidden.



Nu spreekt u 
heldere taal. Wij 

geloven u.

Treur niet, omdat Ik zei 
dat het nog maar een korte 

tijd is dat Ik bij jullie zal zijn, 
en dat jullie Mij daarna na een 

kort poosje weer 
zullen zien.

Want, ook al zullen 
jullie wel verdriet hebben, 
dit verdriet zal veranderen 
in grote vreugde. Ik kom van 
de Vader en spoedig zal Ik 

naar Hem terugkeren.

Geloven jullie nu? 
Zometeen zullen jullie Mij 
allemaal in de steek laten. 

Blijf hier terwijl Ik nog een 
stukje verder ga om daar te 

bidden.



Ik bid ook voor allen die 
door hun getuigenis in Mij zullen 
geloven. Het is mijn verlangen dat 

ze allemaal bij Mij zouden zijn zoals 
Ik in U ben. Vader, moge de liefde 
waarmee U Mij heeft liefgehad in 

hen zijn, en Ik in hen.

Vader, het uur is gekomen. Ik heb 
het werk gedaan waartoe U Mij opdracht 

hebt gegeven. Verheerlijk Mij nu met 
de heerlijkheid die Ik bij U had vóór de 

schepping van de wereld. Ik heb de mensen 
over U verteld en zij hebben Mijn woorden 

aanvaard. De wereld zal hen haten zoals 
ze ook Mij gehaat heeft, omdat Ik hen de 
waarheid heb gezegd over hun zonden. Zij 
zijn niet van deze wereld. Ik bid niet dat U 
hen uit deze wereld weghaalt, maar dat U 

hen wilt bewaren voor het kwade.



Mijn ziel 
is diepbedroefd, 

zelfs tot aan de 
dood.

Matteüs 26:31, 38; Johannes 16:19-20, 17:1-10



Vader, indien het mogelijk 
is, neem deze beker van oordeel 

waaruit Ik moet drinken, weg van Mij. 
Maar Ik wil niet Mijn wil doen, maar 

die van U. Ik zal hem drinken als 
dat Uw wil is.



Jezus kwam naar deze wereld om 
de zondeschuld te dragen. Toen het 

moment daar was, ging Hij gehoorzaam 
de weg naar het kruis. Hij werd tot 

zonde gemaakt voor de gehele mensheid.

Vader, als het 
mogelijk is, laat dan 

deze beker alstublieft 
aan Mij voorbijgaan.



Jezus transpireerde 
zo hevig dat zijn zweet 

als grote druppels 
bloed op de grond viel.

Maar 
niet Mijn wil, 
maar Uw wil 
geschiedde.



Plotseling verscheen 
er een engel. De engel 

steunde Jezus.

O Zoon van God, het uur 
van Uw lijden is gekomen, maar 
de Vader is met U. De hemelse 

heerscharen zullen morgen toekijken 
wanneer U de zonden van de wereld 

op U neemt.

 Wij waren er toen U de 
wereld schiep. Wij zullen er ook 

zijn wanneer U de wereld verlost 
van de zondemacht.



Morgen zal Satan 
verslagen worden. De 
zondeschuld van uw 
kinderen zal betaald 

worden.

Zij zullen voor 
eeuwig in het huis van Uw 

Vader verblijven.

Psalmen 23:5-6; Lukas 
22:41-44; Hebreeën 6:6; 

12:2.

Abraham en de 
heerscharen van het 

paradijs, wachten op hun 
komst. Er is een tafel

voor hen bereid, tegenover
hun vijanden. Hun beker 
vloeit over. Goedheid 

en genade zal hen 
voorzeker volgen.



Vader, hiervoor 
ben Ik naar de wereld 

gekomen.



Jullie zijn in slaap 
gevallen. Konden jullie niet één 

uur voor Mij waken? Sta op, Ik ben 
verraden en overgeleverd in de 

handen van zondaren.



Meester, het is zo 
goed om U hier te zien. 
Maar ik ben bang dat ik 

gevolgd ben.



Judas, verraad 
je Mij met een kus?



Judas! Jij vuile 
verrader!

Dood ze, 
als ze zich 
verzetten.

Wacht! Wie 
zoekt u?

Matteüs 26:40, 45-50; Johannes 12:27, 18:1-4



Jezus van 
Nazareth.

Ik ben 
het.



De soldaten werden bang 
voor Jezus en vielen 

achterover op de grond.

Uitkijken! 
Hij bezit krachten!



Dat is Hem. 
Waar zijn jullie 

bang voor? 
Grijp Hem!



Jullie zullen 
mijn Meester níet 

meenemen.



Aaaaaaaiiiii!
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Stop! Er zal hier geen 
bloed worden vergoten. Petrus, 

stop je zwaard terug. Als Ik 
zou willen, dan zou Ik 10.000 

engelen kunnen roepen om Mij 
bij te staan. Dit is het uur van de 

duisternis.

Hij heeft 
mijn oor 

afgesneden!



Jullie komen Mij 
halen met zwaarden alsof 

Ik een crimineel ben. Ik was 
dagelijks bij jullie in de tempel. 
Waarom namen jullie Mij toen 

niet mee? Ik zal jullie vertellen 
waarom: opdat de Schrift in 

vervulling zou gaan.



God, 
help mij!



Kijk, weer 
helemaal in 

orde.



Jullie willen Mij 
hebben. We zullen geen 

verzet bieden. Neem 
Mij mee en laat de 

anderen gaan.



Het is een 
wonder! Hij heeft 
mijn oor genezen! 
Hij heeft mijn oor 

genezen!



De discipelen 
vluchtten allen 

de nacht in.

Grijp ze! 
Pak ze, allemaal! 

Laat niemand 
ontsnappen!

Laten 
we gaan.

Mattheüs 26:52-57; Markus 14:51-52; 
Lukas 22:50-51



Doorlopen! Ze 
willen dat dit goed en 
wel achter de rug is 

voordat het volk hiervan 
hoort.



Ze brachten Jezus 
naar de plek waar de 
priesters en getuigen 
zich hadden verzameld.

Men vertelt mij dat U 
beweert de Messias te zijn, 

en dat U zegt dat God Uw Vader 
is. U zegt dat U niet van deze 
wereld bent. Waar komt U 

dan vandaan?

Ik heb in de synagogen 
en in de tempel gesproken. 

Ik heb dit nooit in het geheim 
gedaan. Waarom vraagt u Mij dit? 
Vraag het toch aan hen die Mij 
gehoord hebben. Zij weten wat 

Ik heb gezegd.
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Zo mag U 
niet tegen de 
hogepriester 

spreken.

Als Ik kwaad 
heb gesproken, laat 

hen dan getuigen die dat 
hebben gehoord. Maar 
als Ik het goede heb 

gesproken, waarom valt 
u Mij dan aan?



Breng de 
getuigen tegen 
deze man naar 

binnen.

Johannes 18:19-23



Hij zei dat Hij de 
tempel zou vernietigen en hem 

zonder handen in drie dagen weer 
zou herbouwen.

Nee, Hij zei 
dat als iemand 

anders de tempel 
zou vernietigen, Hij 

die dan weer zou 
herbouwen.

Jullie waren er niet 
eens bij! Ik heb gehoord wat 
Hij zei. Hij wees naar Zichzelf 

toen Hij het had over het 
vernietigen van de tempel. Ik denk 
dat Hij bedoelde dat Zijn lichaam 

vernietigd zou worden.



Ik heb geen idee. Maar het 
is net zozeer onmogelijk dat 

Hij de tempel in drie dagen weer 
zou kunnen herbouwen.

Dat is te gek 
voor woorden. Hoe 
is het ooit mogelijk 

dat Hij Zijn eigen 
lichaam zou kunnen 
herbouwen in drie 

dagen?



Hoort U, hoe ze U 
beschuldigen? Kunt U Uzelf 

nu nog vrijpleiten?



Jezus bleef stil.

De dwaas 
wil niet 

antwoorden.



In naam van de levende 
God beveel ik U om mij te 

vertellen of U de Christus bent, 
de Zoon van de levende God.

U zegt het dat Ik dat ben. 
Van nu aan zal de Zoon des Mensen 
gezeten zijn aan de rechterhand van 

de Vader, en Hij zal op de wolken 
terugkeren naar deze aarde. 



De priester scheurde 
zijn kleren als een 
teken van verdriet.

We hebben geen getuigen 
meer nodig. We hebben Hem met 
onze eigen oren horen spreken. 
Hij beweert de Zoon van God te 
zijn. Dat is Godslastering! Deze 

man verdient de dood!

Doe Hem een 
blinddoek om. We willen 
weleens zien wat voor 

profeet Hij is.
Mattheüs 26:59-65



Sla hem! Hij 
heeft mijn zaak 
bij de tempel 

vernietigd!

Laat Hem eens 
een wonder doen.

Eens kijken 
of Hij kan 

profeteren.



Sla Hem 
nogmaals!



Profeteer 
en zeg ons eens 
wie U sloeg. Ik 
dacht dat U een 
profeet was.

Genees Uw eigen 
wonden. Laat ons eens 

een wonder zien.

Kijk eens wat 
een slappeling dit 

is!2#1%
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Ik ken jou! 
Ik zag je met die man 

Jezus. Jij bent toch een 
van Zijn discipelen?

Ik ken die man Jezus niet. 
Ik kom gewoon even kijken wat 

er allemaal aan de hand is.

Intussen, buiten 
de tempel, was 
Petrus Jezus op 
een afstandje 

gevolgd.



Ik heb je vannacht 
in de tuin gezien! Jij 

bent degene die…

Ben je helemaal 
gek geworden? Ik ben 

maar een arme, nederige 
visser. Ik ken die man 

Jezus niet.

Mattheüs 26:67-70; Lukas 22:64-65



Geen twijfel 
mogelijk, jij bent 

zeker weten een van 
Zijn discipelen. Ik 

heb je regelmatig met 
Hem samen gezien.

Mens, ik heb 
die man in mijn 
hele leven nog 
nooit gezien!



Die haan kraait 
een beetje vroeg 

vannacht, of niet?

Kijk, ze brengen 
Hem net naar buiten. 

Het ziet er naar uit dat 
ze Hem aardig te pakken 

hebben genomen.
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Petrus hoorde 
de haan kraaien 
en herinnerde 

zich de woorden 
van Jezus. Jezus 
had gezegd dat 
Petrus, voordat 

de haan zou 
kraaien, Hem 
drie keer zou 
verloochend 
hebben. Hij 
schaamde 
zich voor 

zijn lafheid.

Ze hebben ons 
opdracht gegeven om Hem naar 

de burgerlijke macht te brengen 
voor Zijn berechting.

Geef 
hem ervan langs met 

de zweep!

Die religieuze 
hypocrieten willen 

dat anderen hun vieze 
klusjes voor ze 

regelen.
Mattheüs 26:71-75, 27:1-2;

Lukas 22:58-62, 23:1



God, wat 
heb ik gedaan? Ik 
heb Hem drie keer 

verloochend, precies 
zoals Hij zei. Waarom 
gebeurt dit? Waarom 

lijdt Hij zo?

Snel. We 
hebben niet de 

hele nacht.

Vader, geef 
Mij kracht.

Sla Hem met de 
kat-met-negen-staarten.



Wat moet je? 
Hebben we je niet genoeg 
betaald voor jouw verraad 

van je Meester?

Ik ben van 
gedachten veranderd. 
Laat Hem los en dan 

geef ik jullie het geld 
terug.

Het is bloedgeld, onrein. We willen 
het niet eens aanraken. Je Meester zal 

dood zijn voordat deze dag tot zijn einde 
is gekomen. Je hoeft niets te vrezen.



Neem jullie 
geld. Ik wil het niet. 
Ik kan niet met mijn 

schuld leven.
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Arme dwaas.

Mattheüs 27:3-6



Ik kan hier 
niet mee leven.



God, wat is er 
mis met mij?



Waarom 
kon ik mijn 

hebzucht niet 
bedwingen?



Ik wil dood…



Ik zag hem, 
maar kon niets 
doen om hem te 

stoppen.

Schiet op, 
we moeten hem 

lossnijden. 
Misschien leeft 

hij nog!



Maar terwijl zij de boom 
inklommen, was de ziel van 

Judas al voor eeuwig verloren.



Je moet hem wel 
vangen zodra hij 

valt, anders stort 
hij het ravijn in.

Mattheüs 27:5



Hij 
hangt te 
ver weg!



Ulg; ik voel mij 
er helemaal misselijk 

van worden. Dit was ook 
voorspeld door 

de profeten.

Wat een bende! Hij is 
opengebarsten en nou is 
alles over het hele veld 

verspreid!



Wat heb je me nou weer 
gebracht, weer zo’n ketter? Neem 

Hem weer mee en handel het zelf af 
volgens jullie eigen wetten.

Wij hebben Hem naar u 
gebracht, om dat Hij de doodstraf 

verdient - anders hadden we Hem niet 
gebracht. De macht om een godslasteraar 
te stenigen, heeft u van ons afgenomen. 

Daarom komen wij tot u met het 
verzoek om uw toestemming.

Wat voor 
misdaad heeft 
Hij begaan?



Hij beweert 
koning te zijn.

Bent U de 
Koning van de 

Joden?

Nu is Mijn koninkrijk niet 
van deze wereld. Als dat wel zo 

zou zijn, dan zouden Mijn dienaren 
vechten voor Mijn leven.



Bent U 
dan wel een 

Koning?



Ik ben in deze 
wereld gekomen om van 
de waarheid te getuigen. 
Iedereen die de waarheid 

erkent, luistert naar 
wat Ik zeg.



Hij heeft geen 
misdaad begaan die 

de doodstraf verdient. 
Wat willen jullie dat 

ik met Hem doe?

Kruisig Hem! 
Kruisig Hem!

Neem Hem 
mee en gesel 

Hem.

Zacharia 11:12-13; Mattheüs 27:8; Markus 
15:14; Lukas 23:1-4; Johannes 18:29-38; 

Handelingen 1:18



De kat-met-negen-staarten is een zweep met een houten 
handvat van 45 cm en daarop negen leren riemen, elk 

met een lengte van 90 cm. Aan het eind van elk van die 
negen riemen zat een scherp steentje of bot bevestigd.

Hoeveel 
slagen?

Ze willen 
het maximum, 
39 slagen.

We zullen 
eens kijken hoe 

taai Hij is.



Harder!

En waar 
zijn die 

vrienden 
van Hem 

nu?

Hij heeft 
niet om genade 

gesmeekt.

Dit wordt vast 
Zijn dood - dan is 
Hij mooi klaar met 

Zijn wonderen.
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Vijf-en-dertig.

Zes-en-dertig.

Zeven-en-dertig.

Acht-en-dertig.

Negen-en-dertig.

Lukas 23:11; Johannes 19:1



Zijn rug 
ligt helemaal 

open.

Nou, ik heb altijd 
al eens een Koning 

willen geselen.



Hij zei dat Hij een 
Koning was. Doe Hem 

dan een purperen 
mantel om!

Een koning 
heeft een kroon 

nodig.



Ha, ha ha! 
Dit kan prima 

dienstdoen als 
kroon.

Au!



Hier, neem 
je scepter, O Gij 
Grootheerser.

Ha ha ha!

Duw die kroon 
maar eens lekker 

stevig op Zijn 
hoofd.



Wij kronen 
U bij deze tot 
Koning van de 

wereld.

Aaauw!



Recht op 
staan graag!

Houd 
Uw scepter eens 

goed omhoog, 
Koning.

Ha, ha. Lang 
leve de Koning.

Ja, met een 
beetje mazzel nog tot 

zonsondergang.

Johannes 19:1-3



Een Romeinse 
koning heeft 
geen baard.



Kijk eens aan, 
dat lijkt al meer 
op een Koning.



Aan Hem valt 
geen lol te beleven; 
Hij smeekt niet eens 
om genade. Laten we 
Hem maar terug naar 

Pilatus brengen.



Kruisig Hem. 

Kruisig Hem.

Aanschouw 
uw Koning. We hebben geen 

andere koning dan 
alleen de keizer.

Zie deze Man. 
Wat willen jullie 

dat ik met Hem 
doen zal?



Nemen jullie Hem 
maar mee om Hem te 

kruisigen. Ik echter vind 
Hem niet schuldig.



Wat bedoelt u niet 
schuldig? Hij beweert 

de Zoon van God te 
zijn!



De Zoon van God? 

Breng de man tot 
mij.

Psalm 22; Jesaja 50:6, 53:5, 7; Lukas 23:13-
22; Johannes 19:4-8



Wie bent U? Waarom wilt 
U mij geen antwoord geven? 

Weet U niet dat ik macht heb om 
U te laten doden?

U zou geen macht 
hebben als die u niet gegeven 

was door Mijn Vader 
hierboven.



Ik kan deze Mens 
echt niet schuldig 

bevinden. Ik zal Hem 
vrijlaten.

Als u Hem 
vrijlaat, bent u 
geen vriend van 

de keizer.

Kruisig Hem. 
Kruisig Hem!

Neem Hem mee en doe 
met Hem zoals jullie willen. Ik zal 

zorgen voor een officieel document 
waarop Zijn misdaad is vastgelegd. Maar 
ik ben niet schuldig aan het bloed van 

deze rechtvaardige man.



Kruisig de 
oplichter!

Waar zijn nu Uw 
wonderen, hè?

Mattheüs 27:24; Johannes 19:9-17



Ik denk dat 
Hij er bijna 
klaar mee is.
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Opstaan, of U 
krijgt er met de 
zweep van langs.

Hé, jij daar! 
Help deze Man 

om zijn Kruis te 
dragen.



Wat heeft 
Hij gedaan? 

 

Hij had 
iedereen lief.



O, Heere Jezus, 
het spijt ons zo 
verschrikkelijk.

Dochters van Jeruzalem, huil niet om 
Mij. Huil om jullie zelf en om jullie kinderen, 

want er zal een tijd komen dat zij die in Jeruzalem 
zijn zich uit angst zullen verstoppen en God zullen 

smeken om maar te mogen sterven.



Jezus droeg Zijn kruis tot de 
plaats van Zijn dood. Er waren 
die dag twee misdadigers bij die 
elk hun kruis moesten dragen.

Er waren velen die Jezus 
nog steeds liefhadden, 

maar ze waren te bang om 
hun stem te laten horen.

Mattheüs 27:32; Lukas 23:26-33



Hier, drink dit. 
Het zal de pijn 

verzachten.
Nee, Ik moet 

de wil van Mijn 
Vader doen.

Hij denkt 
nog steeds dat 
Hij de Zoon van 

God is.



Strek 
hem uit.

Breng de 
hamer en de 

spijkers.



Houd Hem nu stevig 
vast. Ze zullen bij de eerste 

tik kronkelen van de pijn. Jullie 
moet en Hem goed vasthouden 
totdat de spijkers door Zijn 
polsen en enkels in het hout 

zijn geslagen.



Nee! Mijn 
Zoon!
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Waarom zou Hij 
er zo overtuigd van 
zijn dat Hij de Zoon 

van God is?

Volgens mij iets over 
oude profetieën of iets 

dergelijks. Niets boeiends 
in ieder geval.

Psalm 22; Jesaja 52; 
Mattheüs 27:33-34



Houd die benen goed stil. 
Meestal zijn flinke tikken nodig 
voordat die spijker tussen de 

botten door komt.



O, Maria, ik 
denk niet dat ik dit 

kan verdragen.
Ik had nooit 

gedacht dat het 
zover zou komen.

Trekken,
stelletje idioten. Ik kan wel wat hulp 

gebruiken, stelletje 
luiwammesen.



We hebben Hem 
allemaal in de 
steek gelaten.

Johannes, 
ik ben zo blij dat 
je er bent. Het 
is werkelijk zo 
verschrikkelijk.

Vader, vergeef 
het hen, want ze 
weten niet wat 

ze doen.

Zacharia 13:6; 
Lukas 23:32-34



De Schrift heeft voorzegd 
dat ze het ene kledingstuk 
zouden opdelen, en om het 
andere zouden dobbelen.

Hier zijn Zijn 
kleren. Ik neem 

deze wel.

O nee, daar komt niets 
van in. We zullen hem in 

vieren delen.

We kunnen 
deze niet 

delen - hij is 
geweven.

Dan dobbelen 
we erom.



Wie het 
hoogst gooit, 
die krijgt hem.

Kijk uit Leo, 
er druppelt 
bloed op je.



Hij redde 

anderen, maar Zichzelf 

kan Hij niet redden.

Hé Jezus, U zei 
dat U deze tempel zou 
vernietigen en in drie 

dagen weer zou herbouwen. 
Red Uzelf dan en kom van 

dat kruis af!

Laat de Christus, 
de Koning van Israel, 
van dat kruis afkomen, 
zodat we het kunnen 

zien en zullen 
geloven.

Hij vertrouwde erop dat 
God Hem zou bevrijden. Laat 
God Hem dan nu bevrijden, 
aangezien Hij zich in God 

verheugde.
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Psalm 22:18; Mattheus 27:39-43; Johannes 19:23-24



Hier, 
drink dit. Het 
zal Uw pijn 
verlichten.

Nee.



Als U de 
Zoon van God 

bent, kom dan van 
het kruis af.

Waarom zweer 
je zo? Heb je, 

zelfs nu je zo dicht 
bij je dood bent, 
geen ontzag voor 

God?



Wij verdienen 
deze straf, maar Hij 
heeft niets misdaan. 

Heere 
Jezus, denk aan mij 
als U Uw koninkrijk 

binnengaat.



Deze dag nog 
zal je bij Mij in 

het paradijs zijn.



Johannes, zorg 
voor Mijn moeder.

Ik beloof 
het.

O, Jezus, 
waarom?

Psalm 69:21; Lukas 23:36-43; 
Johannes 19:25-27



De lucht werd zo donker als de nacht. Drie 
uur lang bleef deze duisternis hangen, 

terwijl Jezus aan het kruis hing. Het was het 
uur van de duisternis. De Mens Jezus Christus 

ging sterven voor de zonde van de wereld.



Terwijl het gewicht van 
de zondelast volledig op 
Jezus drukte, riep Hij uit:

Mijn God, mijn 
God. Waarom hebt U Mij 

verlaten?



En toen gaf 
Hij de geest.

Vader, in Uw 
handen leg Ik 

Mijn geest.

O, Johannes, 
Hij sterft! Ik kan 
niet geloven dat 
Hij echt sterft!

Het is 
volbracht!
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Mattheüs 27:45-50;

Lukas 23:44-46;
Johannes 19:30;
2 Korinthe 5:21



Opeens was er een 
grote aardbeving.

Wat gebeurt 
er? Eerst betrekt 
de lucht en nu is er 
volle duisternis, en 

schudt de grond.

Het komt door 
deze Jezus, de 

Koning van de Joden. 
Hij was een Mens die 

wonderen deed.

Nou, Hij doet 
nu anders geen 
wonderen meer. 

Hij is dood!



Het wordt weer 
licht. Wat een vreemde 

dag is dit.

Inderdaad, en 
het gebeurt allemaal 
vlak na het sterven 

van deze Man.



Dit was 
waarachtig de 
Zoon van God.



Het was voorzegd dat Hij aan 
een kruis zou sterven, maar 

dat geen bot van Zijn lichaam 
gebroken zou worden. En 

zo is het ook gegaan.

We hebben opdracht gekregen om 
hun benen te breken. Ze willen dat zij vóór 
zonsondergang dood zijn en hun lichamen 
afgenomen zijn van het kruis. Morgen is 

het een van hun heilige feestdagen.

Zijn benen hoeven we niet te 
breken. Hij is net gestorven. Weten 

jullie wat Hij zei voordat Hij stierf? Hij 
vroeg Zijn Vader om ons te vergeven. Ze 
hebben mij verteld dat Hij een heilig Man 

was die wonderen deed.



Daarom sloegen de soldaten 
Jezus over en gingen ze 

verder om de benen van de 
beide misdadigers te breken.
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Psalm 34:20; Zacharia 12:10; 
Mattheüs 27:54; Johannes 19:31-37



Ze hebben 
Zijn benen in 

ieder geval niet 
gebroken.

Maria, ik ga kijken of 
ik hulp kan vinden om Hem 
klaar te maken voor Zijn 

begrafenis.



De Sabbat zou met zonsondergang 
beginnen, en het was al laat. Ze 

moesten opschieten om het lichaam 
voor die tijd in een graf te hebben.



Jozef, een rijke man 
die niet een van de 
12 discipelen was, 
bood zijn eigen 

graf aan als plaats 
waar Jezus begraven 

mocht worden.

Het is 
zometeen al sabbat. 

We zullen Hem in 
mijn nieuwe graf 

leggen.

Wat 
ontzettend vrijgevig 
van je, Jozef. Ik ben 
dankbaar voor je 
goede vriendschap.

Johannes 19:31, 38
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