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Het is al 
dagen geleden dat ik 
voor de laatste keer 

heb gegeten.

Je zal sterven 
als je niet leert om 

kakkerlakken en ratten 
te eten. Het is de enige 
manier om in leven te 

blijven.
Ik denk dat ik liever 

sterf. Vorig jaar was ik 
nog een rijk man en had ik 
het respect van de mensen 

in ons dorp. Maar kijk 
mij nu eens.

Je wordt niet meer 
gerespecteerd; de lepra 

heeft een verstotene van 
je gemaakt.

Ergens was een dorp voor 
mensen besmet met lepra.



In het begin 
had ik nog hoop dat 
ik beter zou worden 
en terug zou kunnen 

keren naar mijn vrouw en 
kinderen. Maar ik zit hier 
nu al tien jaar, en ik heb 

nog nooit iemand ontmoet 
die beter is geworden en 
terug is gegaan naar de 

bewoonde wereld.



Vroeger kwamen mijn 
vrouw en kinderen nog om 

op een afstandje met mij te 
praten, maar ze komen steeds 
minder vaak. De kinderen zijn 
nu groot. Ze zouden me niet 
meer herkennen als ze me 
zagen. Dit is erger dan de 

dood.



Ach, houdt toch op 
met je zelfmedelijden. 

Het kan toch niemand wat 
schelen, zelfs God niet. 

Laten we maar eens kijken 
of we om wat te eten 

kunnen bedelen.



We gaan vandaag 
naar de hoofdstraat. 

Eens kijken of het ons 
lukt om medelijden bij 
iemand op te wekken.

Laten we maar samen 
op pad gaan, dat lijkt 
mij veiliger. Kijk, daar 

voor ons lopen nog wat 
mensen met lepra.



Ik zie daar 
reizigers aan 
komen lopen!



Kijk uit! Het 
zijn die lui weer.

Ga weg hier, melaatsen! 
Ga ergens anders heen om 

te sterven.
Het is God’s 

straf dat aan 
jullie lijven 

vreet.

Rennen!



Onrein! Onrein; 
we zijn allemaal 

onrein!

Die mensen hebben 
lepra. Laat ze niet 

dichtbij je komen. Voor
 je het weet, ben je zelf 

ook besmet.



Alstublieft, heb 
medelijden met ons. Zou 
u een klein hapje eten 

kunnen missen?

Geef ze maar 
iets, zodat ze snel 
weer vertrekken.

Blijf daar! Je 
bent onrein!



Als jullie 
afstand houden, dan 

zullen we hier wat op 
de grond voor jullie 

achterlaten.

Niet dichterbij 
komen. Laat mij eerst 

weg gaan.



Brood!

Laat wat 
voor mij 

over!

Eten!

Niet 
alles 

opmaken!



Dat is 
van mij!

O God!

Brood! 
Brood!

Jij egoïst…!



Daar 
komt een grote groep 

reizigers aan.
We moeten 

voorzichtig zijn; 
het zijn er heel 

veel.

En het 
zijn allemaal 

mannen.



Dat is Jezus van 
Nazareth. Ik heb Hem 

eerder gezien, voordat 
ik deze ziekte opliep. Hij 

is degene die zieken 
geneest.

Hij zegt door God 
gestuurd te zijn en 

ook dat Hij en zijn Vader 
één zijn. Ik zag Hem 

blinde ogen en verlamde 
ledematen genezen.



Meester, ze 
zijn besmet 
met lepra.Jezus! 

Help ons!

U laat ze toch 
niet dichterbij 

komen?



Wat willen 
jullie dat Ik 
voor jullie 
doen zal?

Heb 
medelijden 

en genees ons 
alstublieft.

Als u het 
wilt, kunt u 

ons genezen.



U moet mij niet 
aanraken!

Maak je niet 
ongerust. Ga maar naar de 

tempel. Daar moeten jullie je 
laten zien aan de priester. Hij zal 

zien dat jullie genezen zijn en 
jullie toestemming geven om 

naar jullie huizen en gezinnen 
terug te gaan.



Hij zegt dat 
we gereinigd 

zijn.

Voordat we zelfs 
maar bij de tempel in 

de buurt kunnen komen 
zullen ze ons al 

wegdrijven…

Ik ga 
doen wat Hij 

zegt.

Ik ga met je 
mee. Kom, laten 

we gaan. Lukas 17:11-14



Jezus 
zegt dat hij 

ons heel heeft 
gemaakt.

Ik voel 
mij beter.



We 
veranderen!



Mijn huid 
is genezen!

Jezus 
heeft het 

gedaan! Je bent 
genezen!

Ik kan 
jouw echte 
gezicht weer 

zien!

Ik moet 
onmiddellijk 
mijn vrouw 
opzoeken!



Gezegend bent u, de Zoon van 
God, de koning van Israel. U heeft 

mij mijn leven teruggegeven. God is 
genadig en goedertieren.

Waren er niet tien 
genezen? Slechts één komt 
terug om mij te bedanken en 
hij is niet een jood. Hij is een 

Samaritaan.
Lukas 17:14-19



Een man vroeg Jezus of het velen 
zouden zijn die het eeuwige leven 

zouden ontvangen. Jezus antwoordde: 
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Luister, de weg die leidt 
naar het eeuwig leven is moeilijk 

en smal en slechts weinigen zullen 
hem vinden. Maar de weg die leidt 

naar het eeuwig verderf is wijd en 
gevuld met mensen onderweg 

daar naartoe.



Dan zal Ik 
tegen hen zeggen: “Ik heb 

jullie nooit gekend. Ga weg van 
mij, jullie vervloekten, naar 
het eeuwige vuur. Daar zullen 
tranen en het knarsen van 

tanden zijn.”

Zet je in 
om door de smalle poort te 

gaan, want velen zullen proberen 
om toegang tot het leven te  krijgen en 
falen. Wanneer de dag van het oordeel 
komt, zullen velen tot God smeken en 

tot Hem zeggen: “Meester, ik hoorde toch 
zeker bij u. Ik was een religieuze man. Ik 

vastte en ik bad. Ik profeteerde en in 
Uw naam dreef ik demonen uit.” 

Het is een 
plaats waar de zielen 

nooit zullen sterven en het 
oordeelsvuur nooit uitgaat. 

De rook van hun lijden 
zal voor eeuwig omhoog 

stijgen.

Mattheüs 7:13-14, 22-23; Openbaring 14:11



Jezus vertelde 
nog een verhaal:

Er was eens een 
rijk man. Hij had de 

meest verfijnde kleren 
aan en at elke dag de meest 
bijzondere maaltijden. Hij 
was niet een kwaadaardig 

man maar oprecht en 
eerlijk. Alleen dacht hij 

vooral heel veel aan 
zichzelf.

Hij 
vergaarde 
kostbare 

bezittingen 
en werd elke 

dag rijker 
en rijker. 



Neem de 
resten van mijn bord en geef ze 

aan de bedelaar Lazarus. Die ligt elke 
dag bij het hek van de ingang tot mijn 

landgoed. Ik ben een man van diep 
medeleven en goedgunstigheid.

Ja, meester; ik weet 
zeker dat hij u dankbaar 

zal zijn.



De 
meester heeft 
mij opdracht 

gegeven om deze 
etensresten aan 
jou te geven.

Ik heb zoveel 
rijkdom. Ik heb 

grotere schuren 
nodig om al mijn 
eigendommen te 
kunnen bergen.

De Here zij geprezen! God 
voorziet voor de zijnen. Dit is meer 
dan ik verdien. Alstublieft, dank uw 

meester namens mij!



“Het is voor de mens 
beschikt éénmaal te 

moeten sterven, en daarna 
volgt het oordeel”

Argh! 
Blub-gargh 

Jij dwaas. 
Deze nacht zal 
jij sterven en 

verantwoording 
moeten afleggen 

voor je ziel.

Lukas 16:19-22; Hebreeën 9:27



Terwijl de rouwstoet van de rijke 
man zijn landgoed verliet, zag men 

dat ook Lazarus was gestorven.

Het lichaam van Lazarus werd op een 
kar de stad uitgereden. Buiten de 

stad werd hij als een arme begraven. 
Er was geen begrafenisceremonie 
en niemand rouwde om zijn dood.

Het is de oude 
bedelaar Lazarus. Hij is 

vannacht ook gestorven. 
Hij ziet er zo vredig uit.



Maar engelen kwamen 
en droegen Lazarus 
naar het paradijs.

Wow! Fantastisch! 
Nooit gedacht dat 

sterven zo geweldig 
zou zijn.

Lazarus, broer van ons, 
welkom thuis. Je zal hier nooit 

meer honger hebben en je lichaam 
zal nooit meer pijn kennen. Kom, 

we hebben een tafel voor je 
bereid.



De rijke man werd 
met pracht en praal 

begraven in een 
geweldig mooi graf. 
Iedereen die zijn 

geld lief had, kwam 
om te zien wat hij 
voor hen in zijn 

wilsbeschikking had 
achtergelaten.

Hij was een goede man. 
Soms leek hij veeleisend te zijn 

voor hen die hij liefhad, maar hij zal 
altijd worden herinnerd als iemand 

die van zijn land hield en eerlijk 
zaken deed.

Hij is zijn 
beloning ingegaan. Moge 
zijn ziel in eeuwige vrede 

ruste. 



Maar toen de rijke man 
stierf, sloeg hij zijn 

ogen op in het dodenrijk 
onder hevige pijnigingen 

door het vuur.

Lukas 16:22



Help mij! O, God, 
iemand, help mij! 
Hier ben ik, in de 

vlammen!



Vader Abraham, 
wees mij genadig. Ik zie 
daar Lazarus. Geef hem 

alstublieft opdracht om 
zijn vinger in het water 

te dopen en daarmee mijn 
tong af te koelen, want ik 
lijd pijn in deze vlammen. 

Stuur dan alstublieft Lazarus 
als getuige terug naar het huis van mijn 

vader om mijn vijf broers te waarschuwen, 
opdat ook zij  niet in deze verschrikkelijke 

plaats van pijniging komen.

Zoon, ik wilde dat ik je 
helpen kon, maar er is een grote 

kloof tussen ons in. Wij kunnen niet 
naar de overkant komen om je te 
helpen en jij kan niet naar deze 

kant oversteken.



Ze hebben 
de boeken van 
Mozes en de 

profeten. Laat 
ze de Schriften 

geloven.

Maar dat is niet 
genoeg voor hen. 

Als ze het wonder van 
Lazarus’ opstanding 

zouden zien, dan zouden 
ze zich bekeren van hun 

ongeloof.

Als ze de Schriften niet 
geloven, dan zullen ze niet 

overtuigd raken. Zelfs niet als ze 
iemand uit de dood zouden zien opstaan. 
Voor jou is het te laat. Zij moeten hun 

eigen keuzes maken. Het spijt mij. Ik
kan niets voor je doen.

Lukas 16:22-31



Hee, mannen. 
Willen jullie een 
lolletje? Mijn 

liefde is voor een 
schijntje te koop.

Meester, 
negeer haar maar. 
Het is te laat voor 
mensen zoals zij.



De heilige 
Geschriften zeggen: “U 
zult niet echtbreken.”

Hee, 
ik ben een 

gelovige vrouw. 
Ik geloof in 

God.

De duivel heeft 
je misleid. Er is geen 
ander einde voor jou 
dan de vlammenzee.



Voor God is het niet te laat. 
Als je Hem zoekt, zal je Hem 
vinden. Hij zal je je zonden 
vergeven en je ziel genezen.

Je hoorde toch wat je 
vriend zei. Voor mij is het 
te laat. Van kinds af aan 
slaap ik al met mannen.



Mijn ziel behoort aan de 
duivel toe, maar ik zou hem wel 
aan God willen geven als Hij 

mij zou… zou… 



Ze is helemaal 
bezeten door 

demonen!
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Exodus 20:14; Lukas 8:2; 1 Johannes 1:9
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Ga uit haar.



Op het gebod van 
Jezus verlieten zeven 

demonen de vrouw.

En kom 
niet meer 

terug.



Ze zijn 
weg!

Wie bent 
U?

Ik ben 
Jezus.



Dien God en 
stop met je zonde. 
Zo niet, dan zullen 
de demonen terug 
komen en anderen 
meenemen die nog 
erger zijn dan zij.

Ik wil God 
dienen. Ik wil 
U volgen en 
meer leren.

Wat is 
er met haar 
gebeurd?

Lukas 8:2, 11:24-26



Zouden u en uw 
discipelen mee willen gaan 

naar mijn huis om daar met mij te 
eten? Ik zou het fijn vinden als 

ook mijn vrienden hier meer 
over zouden horen.

We zullen 
je volgen.

Meester, ik heb gezien wat er 
gebeurde. Het is geweldig. Er zijn er 
die Maria Magdalena overdag zouden 

hebben genegeerd, maar 
sommigen van hen 

zouden ’s nachts naar 
haar toe gaan. U hebt 
haar een nieuw leven 

gegeven.



Vertel ons eens 
Jezus, hoe kan een man 
zuiver en eerlijk zijn in 
deze maatschappij? We 
zouden sterven als we 

de wetten niet af en toe 
een kleín beetje zouden 

ombuigen.

Zwoeg niet voor dingen 
die vergankelijk zijn, maar 

voor wat eeuwigheidsduur heeft. 
Maak je niet druk om je welvaart, 

maar bedenk hoe je een ander 
tot zegen kan zijn.



 Het leven is meer 
dan kleding en eten. 

Als God zelfs de leliën in 
het veld bekleed, dan zal 
Hij toch zeker jou ook 

kleden.

Er zal een tijd komen 
wanneer ieder mens voor 

God zal staan om beoordeeld te 
worden en verantwoording af te 

leggen voor iedere daad, goed 
of slecht, die ze op aarde 

gedaan hebben.



Doe niet, zoals 
jullie religieuze leiders doen. 

Zij verkondigen het één en doen het 
andere. Ze lijken op kommen die aan 

de buitenkant schoon zijn maar 
aan de binnenkant vies.

Als jouw 
rechtvaardigheid 

niet groter is dan 
die van hen, zal je 

het koninkrijk nooit 
binnengaan.



Ik zal je een 
verhaal vertellen 

om iets van God’s hart 
duidelijk te maken.

Dus, je 
verwelkomt zondaren 

en zit zelfs met hen aan 
een tafel? Ik zie dat Maria 
Magdalena hier is, samen 
met al deze zondaren. 

Hoe kan jij nou beweren 
rechtvaardig te zijn, 
terwijl je met dit 
volk zit te eten?

Prediker 12:14; Mattheüs 23:25, 6:19-21, 25, 28-30, 12:36; Lukas 15:1-3



Er was 
eens een man met 

twee zonen. De jongste 
was rebels en verlangde 
naar een leven vol van 

vleselijk vermaak.

Ja, dit vind 
ik een leuk 
verhaal.



Daarom 
stond hij erop om 

nu al zijn erfenis in 
ontvangst te mogen 

nemen.

Vader, als u 
nu mijn deel van de 

erfenis geeft, dan zal 
ik mijn geluk gaan 
zoeken in de stad.

Maar zoon, alles wat ik heb, ís al 
van jou. Ik zal niet lang meer leven en 

dan zullen je broer en jij dit alles samen 
beërven. Je zult meer dan genoeg hebben om te 

kunnen leven. We hebben veel schapen en ossen. 
Onze velden staan ieder jaar weer vol met 

graan. We hebben veel dienstknechten en veel…



Maar ik wil hier weg om de 
wereld te zien. Ik wil niet op een 
boerderij leven en mijn hele leven 
moeten werken als een slaaf. Ik wil 
lekker lol kunnen maken nu ik nog 

jong ben. Mijn vrienden…

Jouw vrienden, 
die nooit werken, die 

alleen maar nadenken 
over welke paarden de 

snelste, welke wijn het 
beste, en welk meisje de 

leukste zijn…



Wat weet jij nou van 
het leven? Jij zit hier altijd 

maar opgesloten op deze oude 
boerderij. Ik wil nu mijn deel 
van de boerderij. Ik ga naar 
de stad om mijn eigen weg 

te gaan in het leven.

Geeft het maar aan hem. We 
zullen beter af zijn zonder hem 
erbij. Hij doet toch nooit zijn 

deel van het werk.



De vader verdeelt 
zijn erfenis over zijn beide 

zonen. Daarna ging de jongste 
zoon op reis en trok de zee over 
naar de grote steden, op zoek 

naar plezier.

Dit is pas het echte leven 
- niemand die mij vertelt 

wat ik moet doen.

Lukas 15:11-13



Wow, dit is 
nog veel beter dan ik 

gedacht had. Al deze mensen 
en gebouwen. Dit is waar het 
echte leven zich afspeelt.

De jongste zoon…

Ik moet op zoek 
naar een leuk 

appartementje om 
te huren.



Ja, dit ziet er 
goed uit. Ik doe 

het.

Roep maar als 
je iets nodig hebt. 

We staan dag en nacht 
voor je klaar.



Wat kan een mens 
nog meer wensen dan 
dit? Morgen ga ik erop 
uit om de mensen te 

leren kennen.

Lukas 15:13



Hee, wat hebben we hier? 
Een boerenknul? Als we z’n gezicht 

zouden kunnen zien, zouden we 
weten of hij knap is.

Hee, jongeman, als je op zoek 
bent naar avontuur, kun je beter 
je baard afscheren en mooiere 

kleren aantrekken.



Hé man, je ziet er 
niet slecht uit in deze 

nieuwe kleren.



Leuk dat je met 
ons dineert.

Zonder dat 
lelijke haar van je 

gezicht ben je echt een 
lekker stuk zeg! Wat 

vinden jullie?



Proost op 
onze nieuwe vriend, 

en dat hij altijd 
plezier en geluk 

zal vinden.
… en 

liefde.



Ober, meer 
wijn voor mijn 

vrienden.

Lukas 15:13



Kunnen we niet even 
met z’n tweetjes naar jouw 

appartement?



En zo kwam 
het dat de jongste 
zoon vele maanden 

ver weg van huis 
leefde. Zolang hij 
geld had, had hij 
veel vrienden.

De dag kwam 
waarop de jongste 

zoon al zijn geld had 
verbrast, maar hij had 
nog wel veel vrienden 

die rijk waren.



Hoe bedoel je, je 
hebt geen geld meer? Ik 
dacht dat je rijk was?

Tja, het kost nogal wat om hier te 
wonen. Ik heb het laatste beetje vorige 

week tijdens het gokken verloren. Ik dacht 
zeker te weten dat ik de jackpot zou 

winnen, en daar zou ik dan mee…



Je bedoelt dat je 
platzak bent? Hoe ga je dan 
die jurk voor mij kopen die 

je mij beloofd had?

Tja, ik dacht 
misschien wil je vader mij 
wel een baantje geven als 
opzichter voor één van zijn 

landgoederen.

Een baan?



Ik dacht dat ik 
vrienden had. Maar ze 
willen zelfs niet meer 
met mij praten. Maar ik 

zal vast een betere baan 
vinden en mijn oude 
leven weer kunnen 

oppakken.

Ongelofelijk, 
dat ik hier varkens 

moet voeren - deze 
onreine, vieze 

beesten.
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Het kan me niet 
schelen hoe ziek je bent. 

Ga terug om de varkens te 
verzorgen. Voor jou tien 
anderen. Terug, en snel!

Ja meneer, 
het spijt me. 
Onmiddellijk 

meneer.



Deze baan 
betaalt zelfs niet 

genoeg om fatsoenlijk 
eten te kunnen kopen. 
Mijn vrienden eten nu 
ongetwijfeld heerlijke 

maaltijden. 



Kijk nu eens wat er van 
mij is geworden. Ik heb het 

zo koud. En ik heb honger en ben 
moe. Ik zou dit varkensvoer kunnen 
opeten. Zelfs mijn vaders’ knechten 

krijgen meer eten dan ze op kunnen. Als 
ik nou gewoon… Maar nee, door de wijze 

waarop ik ben weggegaan, kan ik daar 
nooit meer naar terugkeren. Ze 
zouden me verachtelijk vinden. 



Wat een dwaas ben 
ik geweest. Maar wat als ik 

zou vragen of ik als knecht terug 
mag komen? Ik heb mijn deel van 

de boerderij verbrast. Maar ik zou 
een knecht kunnen zijn, als ze 

me in dienst zouden willen 
nemen.



Ik ga 
terug naar 

huis.

Dwaas! 
Je hebt geen geld. 
Je zal honderden 

kilometers moeten 
lopen.



Lukas 15:16-19

Na weken 
gelopen te hebben, 
was hij bijna thuis.

Ik ben er bijna. 
Ik heb het recht niet om 

enige gunst te vragen. Ik zal 
zeggen: “Vader, ik heb gezondigd en 

ben het niet meer waard om uw 
zoon genoemd te worden. Maak 
mij alstublieft tot één van 

uw dienstknechten.”



Zien jullie daar die man 
aankomen? Mijn oude ogen kunnen 

niet meer zo goed zien als vroeger, maar 
echt, hij loopt precies zoals mijn zoon 

die al zo lang van huis weg is.

Ja - hij is wat 
ouder en magerder, 
maar ik geloof dat 
het inderdaad uw 

zoon is.



Mijn 
zoon!



Mijn zoon, 
mijn zoon! Je bent 

thuisgekomen!

Vader, ik heb 
gezondigd…



… en ik ben het 
niet langer waard 

om uw zoon genoemd 
te worden.



We dachten 
dat je gestorven 

was, maar nu 
ben je weer tot 

leven gekomen. We 
hebben je zó weer 

opgeknapt. 

Zoals je er nu uitziet, kun 
je het huis niet binnengaan. Mijn 

knechten zullen de mooiste kleding en 
schoenen voor je voeten brengen. Je ring 

is weg. Ja, je zal een nieuwe ring nodig 
hebben. Mijn zoon was verloren, maar 

is weer gevonden.Lukas 15:20-22



Slacht het gemeste 
kalf. Maak het banket 

klaar. Nodig gasten uit. 
Laten we samen vieren, 
want dit is een dag van 

vreugde.



Wat geweldig dat 
jullie hier allemaal 

zijn om deze bijzondere 
gebeurtenis met mij te vieren. 

Mijn zoon is nog verzwakt, 
maar goed eten zal hem snel 
weer doen aansterken. Dit 
is de beste dag van mijn 

leven.



De oudere broer was 
een aantal dagen op 
pad geweest. Toen hij 
thuiskwam, was het 
feest in volle gang.

De dienstknecht vertelde 
aan de vader wat zijn zoon had 
gezegd, en dus kwam hij buiten 
om met zijn zoon te praten.

Wat hoor ik 
toch voor muziek 

en gedans?

Je jongere broer 
is ernstig verzwakt 

thuisgekomen. Je vader 
viert zijn thuiskomst. 

Kom snel binnen.

Ik wil niet deel 
uitmaken van deze onzin. 
Hij heeft in grote zonde 

en schaamte geleefd.



Ik heb tijden naar hem 
gezocht - ik dacht dat hij voor eeuwig 
verloren was. Ik stond zelfs bijna op 

het punt om het op te geven toen ik hem 
plotseling op ons huis zag toelopen. Kun 
je je zo’n enorme zegen voorstellen? 

God is goed!

Ongelofelijk 
dat u met zo’n 

zondaar blij bent. Ik 
wil niets met hem te 

maken hebben.



Dat is een 
aardig verhaaltje. Maar 

suggereert u nu dat wij die 
oudere broer zijn?

Wie oren 
heeft om te 
horen, zal 

horen.
Lukas 15:23-32



Deze man is 
gevaarlijk. Alle 
mensen houden 

van hem.

Hij geeft 
hen hoop.

Dat kan wel zijn, maar het is een valse hoop. Wie 
kan een zondaar het eeuwige leven beloven? Hij moet 
sterven. Roep iedereen bij elkaar. We zullen vanavond 

vergaderen in het huis van de hogepriester.



Kom, we gaan terug naar Galilea om daar uit te 
rusten. Binnenkort zullen ze Mij in de gevangenis gooien. Ze 
zullen Mij daarna belachelijk maken en kruisigen. Maar op de 

derde dag zal Ik opstaan uit de dood.

Wat bedoelt hij 
met “opstaan uit 

de dood?”

Ik heb 
geen idee. Het 

is vast een 
gelijkenis.



Zeg maar tegen Maria en Martha dat Ik er aan 
kom. En vertel ze ook dat deze ziekte niet tot de 

dood is, maar God’s eer als doel heeft.

Meester, het is urgent! 
Martha heeft mij gestuurd om U 

te vinden. Haar broer Lazarus ligt 
op sterven. Hij is Uw geliefde vriend. 
Als U snel bent, kunt U daar zijn nog 

voordat hij sterft. We weten dat U 
hem kunt genezen.

Is Lazarus 
ziek? Dan 

moeten we 
opschieten!



Twee dagen later.

Morgen zullen 
we vertrekken. 

Jullie zullen God’s 
glorie zien.

Meester, het is nu 
al twee dagen geleden 

dat we hoorden dat 
Lazarus op sterven lag, en 
de reis daarheen duurt ook 

twee dagen. Moeten we 
niet opschieten?



Lazarus is dood. En 
voor jullie bestwil ben 
Ik blij dat Ik er niet bij 
was. Nu zullen jullie de 
glorie van God zien en 

geloven.

Dood? 
Lazarus is 

dood!?

Meester, het is nu 
al meer dan vier dagen 

geleden. Zullen we nog 
op tijd zijn om hem te 

helpen?

Mattheüs 20:17-20; Johannes 11:1-15



Jezus en 
zijn discipelen 
staan buiten 
bij het hek.

Vraag ze om daar op mij 
te wachten. Met al die Farizeeërs en 

priesters die aanwezig zijn is het hier te 
gevaarlijk voor ze. Ze willen hem nog 

steeds doden.
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Arme 
Lazarus!

Aaaaahhhhhhhh!



Je broer zal opstaan 
uit de dood.

Ik weet dat hij aan 
het einde van de wereld 

zal opstaan.

Heer, als U hier was geweest, 
was mijn broer niet gestorven. 

Maar zelfs nu nog kunt U 
vragen wat U maar wilt en Uw 

Vader zal het voor U doen.



Ik ben de 
opstanding en 

het leven.

Hij die in 
Mij gelooft, ook 
al is hij dood, zal 
weer leven. En de 
levenden die in Mij 

geloven zullen nooit 
sterven. Geloof 

je dit?



Ja, Heer. Ik geloof 
dat U de Messias bent, 

de Zoon van God, over Wie 
geprofeteerd is dat Hij in 
de wereld zou komen.



Nadat Martha met Jezus had 
gesproken, stuurde ze de 

dienstknecht om Maria op te halen.

Ohhhhhhhh

Kom. Ze 
gaat naar 

het graf om 
te huilen.

Johannes 11:17-31



Heer, als U 
hier was geweest, 

was mijn broer niet 
gestorven. Maar zelfs 
nu nog kunt U vragen 
wat U maar wilt en Uw 
Vader zal het voor U 

doen.

Waar 
hebben jullie 
hem gelegd?



We missen 
hem zo.



Kijk eens 
hoeveel Jezus van 

Lazarus hield.

Zou Hij die de 
blinden weer laat zien, 
de dood van Zijn vriend 

niet hebben kunnen 
voorkomen?



Rol de 
steen weg.

Maar Heer, hij 
stinkt nu, want hij is 
al vier dagen dood.

Heb Ik jullie niet 
verteld dat wie in Mij 

gelooft de glorie van God zal 
zien? Neem de steen weg.



Vader, Ik dank U dat U 
Mij hoort. Ik vraag dit niet 

voor Mijzelf, want Ik weet dat 
U Mij altijd hoort. Maar Ik bid 
dit zodat zij die dit zien zullen 

geloven dat U Mij gezonden 
hebt. Nu Vader, looft Uw 

naam. 

John 11:32-42



Lazarus, kom 

naar buiten.
Deze keer 

gaat Hij écht 
te ver.

Ja, Hij zet 
zichzelf voor 

gek.



Waarom, het lichaam 
is al in verre staat van 

ontbinding.

Zodra de mensen zien 
dat Hij een oplichter is, 
zal het makkelijker voor 
ons zijn om Hem uit de 

weg te ruimen.



Wat? Ik 
geloof het 

niet!

Dit kan 
niet!
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Hij heeft 
het onmogelijke 
gedaan Maria! Hij 
heeft het gedaan!

Lazarus 
leeft! Na vier 
dagen dood te 
zijn geweest, 

leeft hij!

Johannes 11:43-44



Na vier dagen dood 
te zijn geweest, 
kwam Lazarus, 
met handen en 

voeten omwonden 
door doeken, 
uit het graf.

Maak hem 
los en laat 
hem gaan!

Wie alleen dan 
God kan dit doen?



Wat is er allemaal 

aan de hand? Kan iemand 
deze grafdoeken van mij 

af halen?

Je bent vier 
dagen dood 

geweest.

Meester, 
wat fijn om u te 
zien. Ik denk dat u 

verantwoordelijk bent 
voor mijn terugkeer?



O Lazarus, 
we hebben je zo 

gemist.

Ik heb honger. 
Stuur de rouwstoet 

maar naar huis. Ik wil 
graag eten.

Gezegend 
bent U, o Heer 

onze God.



Kun jij geloven wat we net hebben 
gezien? Dit kan je niet neppen. Ik heb 

Lazarus gezien voordat ze hem begroeven. 
Hij was net zo dood als het Pesach-lam 

van vorig jaar!

Zodra men in 
Jeruzalem hierover 

hoort, zullen ze 
Hem koning maken. 
We moeten snel 

iets doen.

We moeten dit 
onmiddellijk aan de 
Schriftgeleerden en 
Farizeeërs vertellen.



Jezus heeft vandaag een 
grote truc gedaan. Zelfs de 

mensen die het zagen, geloven 
dat Hij echt een man uit de 
dood heeft doen opstaan.

Het maakt niet uit hoe Hij 
het voor elkaar heeft gekregen. 
Als Hij niet wordt gestopt, dan 
zal Hij de harten van het hele 

volk veroveren.

Als er nog een keer een 
opstand komt, dan zouden de Romeinen 

ons wellicht onze machtspositie kunnen 
afnemen. Ze verwachten dat wij hier de 

vrede in stand houden.
Johannes 11:44-48



Maar Jezus heeft 
nooit agressie getoond en 
heeft ook nooit iets tegen 

Rome gezegd.

Zijn woorden zijn agressief! 
Hij noemt ons openlijk 

hypocrieten. De mensen lachen 
ons uit. Ze bespotten ons zonder 

enige schroom.



Hij moet 
verwijderd worden. 

Hij zal nooít Zichzélf 
uit de dood kunnen 

opwekken.

Het moet snel 
gebeuren, voordat 
Hij het respect van 

de mensen voor 
onze religie heeft 

tenietgedaan.

En voordat 
de Romeinen zélf 

ingrijpen. Want dan 
zijn we allemáál 

de klos.



Ze hebben Mij afgewezen en zoeken 
naar een mogelijkheid om Mij te doden. 

Ze begrijpen niet dat Ik gekomen ben voor 
hun verlossing. Ik zeg jullie, nadat Ik weg 
ben zal Rome de tempel vernietigen waar 

iedereen zo van houdt. Er zal niet éen 
steen op de andere blijven staan.



De tijd zal komen dat ze hen die Mij liefhebben in de gevangenis 
zullen gooien. Alle volken zullen jullie haten, omdat jullie Mij 

liefhebben. Sommigen van jullie zullen door hun handen worden omgebracht. 
Anderen zullen van hun huizen verdreven worden en niet mogen werken. 
Wanneer je deze dingen ziet gebeuren, wees dan niet verbaasd, want er 
zullen vele oorlogen, aardbevingen, ziektes, hongersnoden en allerlei 

rampen komen, maar dat is nog niet het einde.



Deze dingen zijn 
slechts het begin van 

al het verdriet. Jeruzalem 
zal vertrapt worden door de 
heidenen totdat de tijd van de 

heidenen compleet is. Als iemand 
je zegt dat Ik ben teruggekomen, 

en dat je hier of daar naartoe 
moet om Mij te ontmoeten, 

geloof hen dan niet. Er zullen 
velen zich als Mij voordoen of 

ze zullen zeggen namens 
Mij te spreken.



Maar Mijn terugkomst zal 
zijn als het bliksemlicht. Elk 

oog zal Mij zien. De doden zullen 
uit hun graven opstaan en Ik zal 

komen om Mijn koninkrijk op aarde 
te vestigen. Maar voordat dit plaats 
zal vinden, zal er een tijd van grote 

verdrukking komen, erger dan de 
wereld ooit heeft gezien.

Mattheüs 10:22, 24:2, 5-9, 21, 27-31; Lukas 19:43-
44, 21:8; Johannes 11:49-53; Openbaring 2:10



Meester, Martha 
heeft mij erop uit 
gestuurd om U te 

vinden. Ze vroeg mij om U 
te vertellen dat U en Uw 
discipelen welkom zijn in 

hun huis. Jeruzalem is voor 
U niet meer veilig. Sommige 
mensen zijn niet blij dat U 
mijn meester uit de dood 

hebt opgewekt. Zou U 
alstublieft mee willen 
komen om bij ons te 

verblijven?

We komen graag. Ik 
wil ze graag nog één keer 
ontmoeten voordat het 
uur van Mijn verzoeking 

aanbreekt.



Jezus en 
Zijn discipelen 

zijn er.

Meester, mijn 
huis is Uw huis. Komt U 
alstublieft binnen en 

rust lekker uit.

Lazarus, Mijn vriend, je ziet 
er beter uit dan de laatste keer 
dat Ik je zag. Het is goed om je 

hier thuis te ontmoeten, in plaats 
van bij je graf.



We hebben een 
feest voorbereid. 
De gasten zijn al 

uitgenodigd.

Meester, U bent de 
opstanding en het 

leven.



Meester, ik heb van 
betrouwbare bronnen 

vernomen dat de joden 
besloten hebben om U met 

man en macht mee te 
nemen en te doden.

Mattheüs 20:19, 26:2; 
Johannes 12:1-2, 14:6

Ik ben in de wereld 
gekomen om Mijn leven voor de 

wereld te geven. Ze zullen Mij in de 
gevangenis zetten en Mij kruisigen, 

maar op de derde dag zal Ik 
opstaan uit de dood.



U bent de 
opstanding en het 

leven. Wie in U gelooft, 
zal nooit sterven.



Maria, wat 
doe je met die 

zalfolie?



Mijn Heer, U bent 
de opstanding en 

het leven. Al gaat U 
dood, toch zult U 

weer leven.



Maar ze zalft de 
Meester.

Maria, die parfum is 
wel een jaarloon waard, 
waarom verspil je het? 

Het kan 
verkocht worden 
en het geld van de 
opbrengst kan dan 

aan de armen gegeven 
worden.



Maria droogt 
Jezus’ voeten 

met haar haren.

Laat haar met 
rust. Ze heeft 
dit gedaan in 

voorbereiding op 
Mijn begrafenis.



Wat bedoelt Hij 
met begrafenis?

Hij zei, dat Hij 
gekruisigd zal worden. 
Maar Hij kan toch niet 

een letterlijke kruisiging 
bedoelen die tot Zijn 

dood zal leiden?



Ik heb jullie 
verteld dat een goede 

herder zijn leven geeft voor 
zijn schapen. Ik zal verworpen, 

gekruisigd en begraven 
worden, maar op de derde 

dag zal Ik weer opstaan.

Maria is Mijn lichaam aan het 
voorbereiden op de begrafenis. Mijn 

uur is gekomen, het uur dat Ik verheerlijkt 
zal worden. Kom, we moeten optrekken 

naar Jeruzalem, want daar zal dit 
plaats vinden.

Mattheüs 20:19; 
Johannes 12:3-8, 10:11



Meester, heel 
Jeruzalem staat U 

op te wachten!

Ga, breng Mij een 
ezel om op te rijden. We 
zullen voor de laatste 
keer Jeruzalem ingaan.



Meester, er zijn 
duizenden mensen 
die U opwachten in 

Jeruzalem. Ze zullen U 
tot koning maken.

Ik zal verworpen en 
gekruisigd worden, maar 
op de derde dag zal Ik 
opstaan uit de dood.



Lang leve 
de Koning van 

de joden!

Gezegend is Hij 
die komt in de naam 

van de Heer.

Geloofd zij de 
Zoon van David.



Maak plaats 
voor de Koning 

van Israel.

Geloofd 
zij God.

De Beloofde 
Bevrijder.

Johannes 12:12-13



Zoon van 
David, bevrijdt 

ons.De mensen noemen 
Hem de Koning van de 

joden! 

Waarom gaat 
Hij naar de tempel? 
Hij moet toch weten 

dat Zijn leven in 
gevaar is.

Ze denken dat Hij 
de Messias is; de zoon 

van de belofte!



Ze misbruiken 
het huis van God nog 

steeds. Het lijkt op een 
marktplaats in plaats 
van een gebedshuis.

Deze kan ik je voor een hele 
scherpe prijs aanbieden. Hij is al 

goedgekeurd als offer.



Het spijt me, 
maar als u een betere 
wisselkoers wilt, dan 
zult u ergens anders 

heen moeten. Dit is mijn 
beste aanbod.

Mattheüs 21:11-12



En Jezus deed het opnieuw. 
Hij reinigde de tempel 
van dieven en rovers.

Verwijder deze 
koopwaar uit Mijn Vader’s 
huis. Jullie zijn een stel 

rovers en dieven. 

Jullie 
willen verdienen 
aan hen die komen 

om te bidden.

Kijk 
uit!
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Op wiens 
gezag denk je 

dit wel niet te 
mogen doen? 2#"3%

Wie denk je 
wel niet dat je 

bent?

789&:%789&:% Maak van het huis 
van Mijn Vader 

geen rovershol!



Meester, de priesters en 
de Farizeeërs hebben spionnen erop 
uitgestuurd om ons in de gaten te 

houden. Het gerucht gaat rond dat ze U 
nog vóór het Pesach in de gevangenis 
willen gooien - en het is nog slechts 

een paar dagen tot Pesach!

Weten jullie wat het 
voor hem betekent om de 

tempel te hebben gereinigd na 
Zijn triomfantelijke intocht in 

Jeruzalem?



Psalm 69:9; Mattheüs 21:12-13

Ik heb jullie verteld 
dat Ik door hun toedoen 
zal lijden en gekruisigd 

moet worden, maar na drie 
dagen zal Ik weer opstaan.

Ja, de profetie zegt dat 
“de ijver voor Uw huis hem heeft 

verteerd” en dat hij “onverwachts naar 
zijn tempel zou komen.” Hij claimt 

hiermee de Messias te zijn.

We moeten Hem 
stoppen voordat het Pesach 

is. We hebben een handlanger 
onder zijn discipelen.



Meester, wat 
is het teken van 
Uw terugkomst 
en van het einde 
van de aarde?

Ik waarschuw jullie, 
nadat Ik weg ben zullen ze 

jullie in de gevangenis gooien. Ze 
zullen jullie slaan en sommigen 
van jullie doden. Jullie zullen 

naar hen getuigen van Mijn liefde 
en macht. Wanneer ze je voor de 

rechter slepen, zal Ik woorden in je 
mond leggen. Kinderen zullen tegen 
hun ouders getuigen, en ouders tegen 

hun kinderen. Men zal jullie haten 
omdat jullie Mij kennen. Vele valse 
profeten zullen komen en beweren 
dat ze Mij vertegenwoordigen. De 

Heilige Geest zal met jullie 
zijn.



Als iemand je vertelt dat Ik op een bepaalde tijd 
terug zal komen, of dat Ik op een bepaalde plek ben, 

geloof hem niet. Want, Ik zal terugkomen, maar het zal 
zijn als met een bliksemflits. Wees trouw aan Mij, en 
je zult verlost worden van het oordeel dat op alle 
zondaren rust. Wees daarom waakzaam, want je weet 

niet de dag of het uur van Mijn terugkomst.



Zoals het was in de dagen van 
Noach, zo zal het zijn in de dagen voor 

Mijn terugkomst. De mensen waren bezig 
met hun plezier en wisten niets totdat de 

vloed kwam die hen wegspoelde. Ik zal 
onverwachts komen, als een dief in de 

nacht.

Twee mannen 
zullen op het 

veld aan het werk 
zijn. De ene man zal 
opgenomen worden 

om Mij te ontmoeten 
en de ander zal 

achterblijven om 
te lijden.

Twee vrouwen zullen samen 
meel aan het malen zijn. De ene 

zal opgenomen worden en de ander 
zal achtergelaten worden. Wees 

klaarwakker, want Ik zal komen op 
een dag dat je het niet verwacht.



Meester, ik 
moet een man in 

de stad opzoeken. Ik 
kom straks weer 

terug.

Ga, Judas, en 
doe wat je van 

plan bent.



Als de beloning mij 
bevalt, dan kan ik Jezus aan 

jullie overleveren. Maar ben 
jij niet Judas, 
één van zijn 
discipelen?

Ja, ik ben de afgelopen drie 
jaar bij Hem geweest, maar ik 
ben Hem zat en kan dat extra 

geld goed gebruiken.



Het uur is 
gekomen dat Ik 

verheerlijkt zal worden. 
Tenzij de graankorrel in 
de grond valt en sterft, 
blijft hij slechts een 

korrel. Maar als hij sterft 
dan vermenigvuldigt hij 

zichzelf in heel veel 
graankorrels.

Mattheüs 26:14-16; Markus 13:5-13; Lukas 17:26-37; Johannes 12:23-24; 2 Petrus 3:10



Mijn ziel is in verwarring. Wat 
zal Ik zeggen? Vader verlos Mij 
uit dit uur! Nee, want het is juist 

voor deze gebeurtenis dat Ik in de 
wereld gekomen ben.



Vader, 
verheerlijk 
Uw Naam!



En Ik heb Hem 

verheerlijkt en Ik 

zal Hem opnieuw 

verheerlijken.

God heeft tot 
Hem gesproken!

Het was zo luid 
als de donder.

Een engel 
sprak tot 

Hem!



De stem was niet voor Mij, 
maar voor u. Nu is de tijd gekomen 

dat Satan, de overste van deze wereld, 
verslagen zal worden. Wanneer Ik 

verheven zal worden om te sterven aan 
een kruis, dan zal Ik alle mensen tot 

Mij trekken.

We weten dat de 
profeten zeiden dat de 

Messias voor eeuwig zou 
leven, en U zegt dat U zult 

sterven. Wie is dan de 
Messias?



Jullie zullen het Licht nog 
maar eventjes bij jullie hebben. 

Stel je vertrouwen op het Licht nu 
het nog bij je is, zodat jullie zonen 

van God kunnen worden.

Dit is te 
zot voor 
woorden.



Als iemand 
Mij en Mijn woorden 
afwijst, dan wijst hij 

God af. Ik ben het Licht 
van de wereld. Als je in 
Mij gelooft, zal je niet 

meer in het donker 
wonen maar eeuwig 

leven hebben.

Johannes 12:27-36



!""#$%&&'(()*+),-./0((123(4&

https://goodandevilbook.com/dutch/?utm_source=download&utm_medium=link&utm_campaign=dutch-pdf

